PAX of PAY?

Persoonlijk ben ik erg gelukkig met de nieuwe naam voor de werkorganisatie: PAX, met een
rafelige A, een gebroken X en een vredesduif in het logo. De oude naam herinnerde mij
teveel aan de onderliggende verdeeldheid van christenen over van alles en nog wat, zelfs
over vrede. Tot op de dag van vandaag is die verdeeldheid oorzaak van politieke
tegenstellingen die gemakkelijk kunnen oplaaien tot nieuw geweld. Kijk maar naar Noord-
lerland. Ik vind het niet zo handig om vrede te bepleiten als je in eigen huis nog de restanten
moet opruimen van de laatste godsdienstoorlogen. PAX laat zich inspireren door het
profetisch visioen van vrede en doet op basis daarvan een klemmende beroep op de politiek
maar ook op de kerken die met PAX verbonden zijn. De nieuwe naam verdoezelt niet dat er
onder christenen verdeeldheid is over het juiste geloof. Maar hij markeert vooral het
voornemen om die opzij te zetten als het over vrede gaat. Hij staat voor het doel waar het
christenen om gaat en niet voor de reden waarom ze dat doel kiezen. Dat is grote winst. Niet
alleen omdat christenen daarmee (eindelijk) over hun eigen schaduw heenstappen. Maar
ook omdat ze daarmee een uitnodiging presenteren aan iedereen die in vrede wil geloven,
om hetzelfde te doen. Ik zou het in ieder geval prachtig vinden wanneer in de toekomst PAX
als werkorganisatie behalve van IKV en Pax Christi ook steun krijgt van moslim organisaties
of van levensbeschouwelijke verbanden die zich verre van elk godsgeloof houden. Een van
mijn leraren, de Augustijner monnik Nico Luijpen, zei altijd: ‘lets waar je maar voor twee
kwartjes ethiek voor nodig hebt, daar hoef je het geloof in de verrijzenis niet bij te halen.’

Maar is het dan niet te betreuren dat de verwijzing naar Christus uit de naamgeving
verdwijnt? Wel, ik vind dat die helemaal niet verdwenen is. Het ligt eraan hoe je de nieuwe
naam leest. Misschien moeten we nog eens goed kijken naar onze eigen traditie. De
christenen van de eerste eeuwen hadden er geen moeite mee in elke Romeinse X’ een
Griekse x te zien — de eerste letter van de Naam waarin ze wilden geloven. Waarom zouden
wij dat niet ook kunnen? Het staat iedereen vrij om PAX te lezen als PAy.

Hoe dan ook, als we met de nieuwe naam PAX het draagvlak voor vredeswerk vergroten,
zijn we volgens mij niet alleen geloofwaardiger, maar ook geloviger bezig.
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