PAX

Het is even wennen. We gingen nog niet zo heel lang door het leven onder de naam IKV Pax
Christi. Een mond vol en voor buitenstaanders niet zonder meer duidelijk. Je moest uitleggen
dat twee kerkelijke vredesorganisaties intensief zijn gaan samenwerken maar dat ze er niet
aan toe waren om onder een geheel nieuwe naam te opereren.

Voor insiders is dat goed te begrijpen. De namen van de beide organisaties zijn verbonden
met hun geschiedenis. Ze verwijzen naar de religieuze motivatie voor het vredeswerk. Maar
de naam IKV Pax Christi heeft wel een evident bezwaar. Hij roept te veel vragen op, ook bij
mensen die onze idealen delen en onze waarden omarmen. Potentiéle geinteresseerden
worden afgeschrikt door de kerkelijke lading van de combinatie van de beide namen.

En dan nu: PAX. Het lijkt mij een voor de hand liggende keuze als je de combinatienaam wilt
vervangen. Ik ben er blij mee. Waarom? Omdat het geen nieuwe naam is die zomaar uit de
lucht komt vallen. De naam PAX slaat een brug vanuit de traditie van de organisaties naar de
toekomst, naar nieuwe doelgroepen. Het is een naam die kort en krachtig duidelijk maakt
waar het de organisaties om is gegaan en zal blijven gaan. Om PAX, vrede overal en voor
iedereen. Bij het werken aan die vrede wil PAX zoveel mogelijk mensen betrekken. Dan kun
je geen naam gebruiken die als een barriére wordt ervaren. Je moet een naam hebben die
duidelijk is en die uitnodigt om mee te doen. PAX heeft de potentie in zich om zo’n naam te
worden.

Verliezen we nu de religieuze motivatie voor het vredeswerk? Nee,want het is juist de
bedoeling om de band met de kerken te intensiveren. En mensen die iets verder kijken dan
hun neus lang is, zullen al snel ontdekken dat PAX religieuze wortels heeft die zichtbaar zijn
in het vredeswerk. In de solidariteit met mensen in oorlogsgebieden. In de samenwerking met
kerkleiders in Zuid-Soedan die in samenwerking met PAX overeenstemming bereikten over
een staking van vijandelijkheden tussen rebellen en regering. Maar dat wil niet zeggen dat
iemand die daar minder mee vertrouwd is niet van harte welkom is om een bijdrage te leveren
aan het vredeswerk. We zullen openheid en ruimte voor uiteenlopende levensovertuigingen
moeten uitstralen als we in de komende jaren veel nieuwe mensen enthousiast willen maken
voor het werken aan een duurzame vrede. Die openheid zullen mensen zeker beleven in de
naam PAX.
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