Doe mee met de Vredesweek, draag bij aan
de Vredesweek-collecte in uw kerk.

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland.
We werken aan de bescherming van burgers tegen
oorlogsgeweld, aan het be€indigen van gewapend geweld
en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in
conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en
mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op
een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

PAX heeft bewezen ervaring met werk in oorlogsgebieden: Oekraine, Palestina,
Israél, Syrié en Soedan. PAX combineert de steun aan lokale organisaties
met lobby in Den Haag, bij de EU en de VN. PAX zet zich al jaren in voor een
internationaal verbod op kernwapens en is lid van het bestuur van ICAN, een
internationale organisatie die zich inzet voor een internationaal verbod op
kernwapens. In 2017 ontving PAX samen met ICAN de Nobelprijs voor de Vrede
voor ons werk tegen kernwapens.

Bankrekeningnummer voor donaties
NLO3 TRIO 0390 5150 00

Steun het werk van PAX door de QR-code te scannen
of via www.vredesweek.nl

Samen voor Vrede.
Nul
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Collecte voor vrede -
mensen en kerken in actie

Steun PAX en geef voor vrede



Vredesweek 2024
Samen voor Vrede.

Nul!

PAX organiseert al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek.
Vanl14 t/m 22 september 2024 komen honderden lokaleactiviteiten samen
met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar
de realiteit is anders. Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor
vrede van PAX, laten we met duizenden mensen zien dat we het anders
willen en dat het anders kan. Vrede komt niet vanzelf, daar moet je aan
werken, met elkaar. Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!

Met Ambassades van Vrede, met burgers en partnerorganisaties gaan we in de Vredesweek
2024 in gesprek over wat we op dit moment kunnen en moeten doen om vrede te bevorderen,
nu en in de toekomst. Wij willen een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Met allen die
de wens tot vrede delen,zeggen we: Samen voor vrede. Nu!

Dankzij uw steun boeken we successen

Dankzij mensen zoals u kunnen wij ons werk gericht op vrede, veiligheid en democratie blijven
voortzetten. Van Colombia tot Oekraine en van Syrié tot Soedan. En we boeken resultaat:

e na jarenlang campagne voeren werd het VN-verdrag voor de afschaffing van
kernwapens door honderdtwintig landen aangenomen

« Sinds het begin van de Russische invasie in 2022 hebben Peace Engineers -lokale
activisten getraind met steun van PAX- bijna 27.000 mensen ondersteund in hun
mentaal welzijn en bij de verbetering van de sociale cohesie in hun omgeving

» PAXvoert de vredesdialoog met de Lord Resistance Army (LRA) in de Centraal-
Afrikaanse Republiek (CAR) en overtuigde de rebellen samen met haar Congolese
partnerorganisatie APRu om te demobiliseren en te ontwapenen

« Dankzij jarenlange campagnes van PAX, hebben 109 banken, verzekeraars en
pensioenfondsen beleid tegen investeren in kernwapens. ABP, het grootste
Nederlandse pensioenfonds, is daar één van.

“Er gaan nu miljarden naar wapens. Maar er moet geinvesteerd
worden in projecten voor verbinding en vrede.”

WIM DE JONG
PREDIKANT

"Reken d’r op, reken d'r op, Europa zal kernwapenvrij zijn'. Dat zei
mijn vader, Mient-Jan Faber op 21 november 1981 op een stampvol
Museumplein in Amsterdam. Ik was 12. Meer dan 40 jaar later zijn
we er nog niet: er liggen nog Amerikaanse kernwapens in Volkel.”

HANNEKE FABER
DOCHTER VAN VREDESACTIVIST MIENT JAN FABER

"De dialoog aangaan, een ander leren begrijpen is wezenlijk.
En dat is wat PAX ook doet. PAX is voor mij herkenning.”

WIM BERGER
OUD-HUISARTS, PAX-DONATEUR EN PAX CLUB VAN 100

"Ik denk terug aan de jaren ‘80, toen voelde ik me vaak machteloos
over de wapenwedloop. Dat hield me erg bezig. Als tiener kon je er niet
veel aan doen. Nu heb ik als PAX-donateur wel de kans om er iets aan
te doen: kernwapens moeten de wereld uit. Ik heb vertrouwen in PAX.”

AARON ROYAARDS
PAX-DONATEUR

"We zijn nu nog gezond en hopen nog een tijdje door te kunnen gaan.
We kregen twee keer de Nobelprijs voor de Vrede. In 1977 als lid van
Amnesty, en in 2017 voor de internationale campagne tot afschaffing
van de kernwapens. Van onze steun kan PAX verzekerd zijn.”

BEA EN JOGCHUM KOOI
GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT EN PAX CLUB VAN 100

"Ik ben geboren in 1945 in Hengelo en, behalve naar grootvader Teunis,
ook vernoemd naar twee Canadese soldaten die bij hen ingekwartierd
waren en beiden Leonard heetten. Ik sta een beetje in het teken van
vrede. En ik zal altijd voor de vrede blijven tekenen.”

LEN MUNNIK
POLITIEK TEKENAAR



