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Waarom de houding van 
Nederland rond Israël en 
Palestina laakbaar is

Hoe PAX LRA-rebellen  
wist te overtuigen hun  
wapens neer te leggen
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(On)vrede, en nu? Dit was de 
Vredesweek 2023!
Van 16 tot en met 24 september 2023 vonden er honderden 
lokale activiteiten plaats rondom vrede. Het thema dit jaar: 
democratie onder druk. Hoe ervaren mensen dat, wat zijn de 
oorzaken en zien mensen ook oplossingen? Blik met ons terug!

PAX Duif winnaars 2023 doen 
hun verhaal
Mensenrechtenvoorvechter Mpanzu Bamenga, Sahar Shirzad, 
medeoprichter van het collectief Azadi, Bureau Burgerberaad en 
‘scheppingsactivist’ Rozemarijn van ’t Einde mochten dit jaar de 
PAX Duif prijs in ontvangst nemen. 

PAX helpt LRA-strijders 
reïntegreren
Strijders van The Lord’s Resistance Army (LRA), die op zeer jonge 
leeftijd ontvoerd en tot kindsoldaat werden gemaakt, keren terug 
in de samenleving. PAX en Congolese partner APRu overtuigden 
LRA-leden om hun rebellenbestaan op te geven.
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Kort nieuws 

In memoriam:  
bisschop Paride Taban

Op 1 november 2023 is bisschop Paride Taban (24 mei 1936) 
op 87-jarige leeftijd overleden. Bisschop Taban heeft zich 
onvermoeibaar ingezet voor vrede, gerechtigheid en vrijheid in 
wat toen nog Soedan was en later Zuid-Soedan werd. In dit 
door burgeroorlogen verscheurde land is hij van onschatbare 
betekenis geweest voor de hoop op vrede. PAX en bisschop 
Taban zijn ruim 30 jaar nauw met elkaar verbonden geweest. 
PAX is intens verdrietig over zijn overlijden. We zijn hem diep 
dankbaar voor wat hij ook voor ons heeft betekend. Hij zal altijd 
bron van vrede, hoop en liefde blijven.

Kiezen voor vrede:  
dit waren de verkiezingen!

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 
november vroeg PAX aandacht voor vrede als 
verkiezingsthema. Met de PAX Vredeswijzer kon je ontdekken 
hoe partijen denken over onder andere wapens, defensie, 
investeren in vrede en conflicten wereldwijd. Ook 
organiseerden we samen met een brede coalitie van 
maatschappelijke organisaties het verkiezings- 
debat ‘Nederland in de Wereld’ in Utrecht en het Palestina-
Israël debat in Den Haag. Kandidaat-Kamerleden van 
verschillende politieke partijen gingen met elkaar in debat. 
Kijk de debatten online terug!

PAX vraagt aandacht voor vrede 
tijdens Mars voor Klimaat & 
Rechtvaardigheid
Klimaatverandering is een bedreiging voor vrede. Geopolitieke 
spanningen om fossiele brandstoffen en vruchtbaar land 
nemen toe. Droogte en ontwrichting van ecosystemen 
versterken conflicten. Wereldwijd geven we steeds meer uit aan 
militarisme, terwijl we slechts een fractie daarvan besteden aan 
klimaatbeleid. Militaire activiteiten zijn verantwoordelijk voor 
5,5% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Tijdens de 
Mars voor Klimaat & Rechtvaardigheid op 12 november 
organiseerde PAX samen met Stop Wapenhandel en Stop de 
Oorlog Amsterdam het Vredesblok en riepen we de politiek op 
om actie te ondernemen voor klimaat en vrede!

Meer nieuws? Ga naar www.paxvoorvrede.nl/nieuws/

Rectificatie
In PAX Magazine #2 van 2023 staat een fout in het interview met Vehid 

Šehić van het Forum voor Burgers van Tuzla (FGT) in Bosnië (blz. 8). Hier 

staat de achternaam van Mary Kaldor per ongeluk gespeld als Caldon.
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Dit is alweer het laatste PAX magazine van 2023. Mijn eerste 
jaar bij PAX was een bewogen jaar. De oorlogen in Soedan, 
Oekraïne en recent in Gaza waren hartverscheurend.
In dit magazine kunt u lezen over ons hoopvolle werk dit 
jaar in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), waar we 
groepen van de Lord Resistance Army (LRA) overtuigden de 
wapens neer te leggen en zo ontvoerde vrouwen en hun 
kinderen konden bevrijden. Over ons 75-jarig jubileum dat in 
het teken stond van het onder druk staan van de 
rechtsstaat, democratie en samenhorigheid in Nederland. 
Net op de valreep van het ter perse gaan van dit magazine 
werd deze zorg bevestigd met de verkiezingsuitslag.
Toen ik de uitslag hoorde, moest ik eerst en vooral denken 
aan alle landgenoten met een migratieachtergrond. We 
moeten nu naast hen gaan staan en met al onze kracht 
positie nemen tegen haat en discriminatie. Laten we niet 
toestaan dat mensen in Nederland om wat ze geloven, hoe 
ze eruit zien, wie ze zijn, waar ze vandaan komen of hoe ze 
heten buitengesloten, gepest, gediscrimineerd of bedreigd 
worden. Onze rechtsstaat moet iedereen beschermen en wij 
moeten iedereen ook laten voelen dat ze erbij horen. Door in 
gesprek te gaan, ieders zorgen serieus te nemen en tegelijk 
te voorkomen dat stigmatisatie normaal wordt.
Het ging nauwelijks meer over vrede en veiligheid in de 
wereld, terwijl we alleen maar sterker met die wereld 
verbonden zijn, en oorlog toeneemt. Ons werk voor vrede en 
veiligheid voor iedereen gaat daarom door. In Nederland en 
ook in de brandhaarden van oorlog waar wij solidair zijn met 
slachtoffers, zoals in Palestina en Israël, Oekraïne, Soedan, 
Irak, de CAR en al die andere plekken waar mensen gebukt 
gaan onder oorlogsgeweld.
Met deze verkiezingsuitslag is uw hulp daarbij harder nodig 
dan ooit tevoren. PAX zal meer beroep moeten doen op 
giften en mensen nodig hebben om ook in Nederland samen 
te werken aan blijvende vrede en veiligheid voor iedereen.
Ik dank u voor uw steun en reken op uw betrokkenheid. 
Wees er voor elkaar, spreek u uit en sla de handen ineen voor 
solidariteit, menselijke waardigheid en vrede. Ik wens u 
alvast een vredig 2024! !

Rolien Sasse,  
algemeen  
directeur PAX 
‘De verkiezingsuitslag 
bevestigt onze zorgen over 
democratie onder druk in 
Nederland’

Foto: Gabriela Hengeveld
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Israël en Palestina: doorbreek 
de geweldsspiraal
Sinds het geweld in Israël en Palestina na een aanval van 
Hamas op Israëlische burgers escaleerde, pleitte PAX continu 
voor de-escalatie. 

12

40 jaar na de grote 
antikernwapendemonstratie
40 jaar geleden demonstreerden meer dan een half miljoen 
burgers tegen kernwapens op Nederlands grondgebied. Nu 
neemt de nucleaire dreiging weer toe. Wat doet PAX aan 
kernwapenbeheersing?
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J arenlang verborgen ze zich in de 
bossen van de Centraal Afrikaanse 
Republiek (CAR). Twee groepen van 
het Oegandese Lords Resistance Army 

(LRA) van de beruchte Joseph Kony, ofwel 
het Leger van de Heer. De strijders, nu 
dertigers en veertigers, werden op zeer 
jonge leeftijd ontvoerd en tot kindsoldaat 
gemaakt. Congolese en Centraal-
Afrikaanse meisjes werden ook ontvoerd en 
toegewezen aan de strijders. Zeker de helft 
van de groep bestaat uit kleine kinderen, 
die uit deze 'relaties' 
zijn ontstaan. De 
groepen hadden 
zich enkele jaren 
geleden van Kony 
afgescheiden na 
een leven van 
oorlog en geweld. 
Maar ook in de 
Centraal-Afrikaanse 
Republiek moesten 
ze zich staande 
houden te midden 
van de andere 
rebellengroepen. 
Ze onderhielden 
daar een goede 
relatie met de 
lokale bevolking, maar veroorzaakten nog 
regelmatig onveiligheid aan de andere kant 
van de rivier in Congo. 

Oeganda heeft sinds het jaar 2000 een 

amnestiewet voor strijders van gewapende 
groepen die willen uittreden. Ze kunnen hun 
verleden kwijtgescholden krijgen via deze 
regeling. Maar hoe moesten deze strijders 
dat weten? PAX en haar lokale partner APRu 
besloten de rebellen te benaderen. Wellicht 
waren ze te bewegen tot re-integratie in 
hun oude gemeenschappen. Wellicht was 
er dan ook rust voor de gemeenschappen 
in noordelijk Congo mogelijk, en zouden 
de ontvoerde vrouwen en hun kinderen 
vrij kunnen komen en naar huis terug 

kunnen keren. 
Heel langzaam 
overwonnen de 
Oegandese strijders 
hun angst om terug 
te keren naar hun 
dorpen. 

Marianne 
Moor, senior 
programmaleider 
voor Congo, 
Oeganda en 
Centraal Afrika van 
PAX hield zich bezig 
met het proces 
van begin tot het 
voorlopig eind, want 

nu de rebellen inderdaad de stap hebben 
gezet om het oerwoud uit te komen en hun 
wapens neer te leggen, begint het eigenlijk 
pas. Maar daarover later meer. Eerst naar 
hoe het allemaal begon.

Verbinding met de satelliettelefoon
Marianne: ‘Regelmatig ontsnapten er leden 
van de groepen en één van hen was de 
Congolese vrouw van de hoofdcommandant. 
Ze kwam in het noordoosten van 
Congo en werd opgenomen in ons 
reïntegratieprogramma (dit programma 
loopt al sinds 2007 in de provincie Haut 
Uélé). Ze zei: “Generaal Doctor Achaye wil 
met jullie spreken.” We legden contact met 
burgers in de buurt van het rebellenkamp 
in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Na een 
aantal maanden liet de commandant via die 
mensen weten dat we konden komen. De 
bezoeken in het door gewapende conflicten 
geteisterde gebied hadden veel voeten in 
aarde, de andere rebellengroepen moesten 
ervan op de hoogte worden gesteld om 
veiligheidsproblemen te voorkomen. Na 
een reeks van gesprekken met een klein 
deel van de commandanten, werden we 
uiteindelijk uitgenodigd om de groep in 
hun kamp te bezoeken. Het wantrouwen en 
de onwetendheid van de rebellen waren 
enorm. De Oegandese strijders waren al 
decennia verstoken van contact met hun 
gemeenschappen en dachten dat ze direct 
vermoord zouden worden na terugkeer. We 
brachten hen per satelliettelefoon in contact 
met al gedeserteerde leden van hun groep 
die inmiddels een nieuw leven hadden 
opgebouwd. Langzaam kwam het besef dat 
er leven na de oorlog mogelijk was. Na een 
aantal bezoeken vroegen we een schriftelijke 
verklaring van de commandanten waarmee 

Vredesdialoog

PAX overtuigt LRA-rebellen 
zich te ontwapenen en in de 
samenleving terug te keren 

Maar liefst 160 rebellen van de rebellengroep The Lords Resistance Army 
besloten na bemiddeling van PAX en haar Congolese partner APRu hun 
rebellenbestaan op te geven. De LRA pleegde hevig geweld in de jaren ’90 
in Oeganda, Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek en de betrokken 
rebellengroepen hielden zich sindsdien schuil in het oerwoud. ‘Drie 
presidenten moesten toestemming geven’.

Door: Janneke Juffermans

De ontsnapte 
vrouw van 
de rebellen- 

commandant die de 
groep ontvluchtte 
werd opgevangen 
door onze partner 
APRu. Ze zei: ‘Mijn 

man wil met u 
spreken’ 
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we gemachtigd werden om hun verzoek 
aan de Oegandese en Centraal Afrikaanse 
autoriteiten voor te leggen. Het spande er tot 
het laatste moment om, maar vlak voor ons 
vertrek kwam de getekende verklaring rond.’ 

Daarna ging de bal rollen en inmiddels 
zijn er 160 mensen uit de bossen naar de 
bewoonde wereld gekomen, onder wie 120 
vrouwen en kinderen. Bijna iedereen werd op 
jonge leeftijd ontvoerd door de LRA.

Dit alles ging uiteraard niet zonder slag 
of stoot. Marianne: ‘Heel lastig bleek 
de politieke complexiteit in de regio. 
Omdat de leden van de LRA-groepen drie 

nationaliteiten hadden, moest er regionaal 
worden samengewerkt. De verhoudingen 
tussen CAR en Oeganda waren flink bekoeld 
en er waren nauwelijks nog diplomatieke 
betrekkingen tussen de landen, laat staan 
militaire betrekkingen. Eerst ging de 
samenwerking heel moeizaam. Bovendien 
zijn er altijd krachten die financiële of 
politieke baat hebben bij oorlog tegen de 
LRA, en die soms dan ook tegenwerken. De 
eerste gesprekken vonden plaats in oktober 
vorig jaar en nu pas begint het proces van 
re-integreren. Uiteindelijk moesten alle drie 
de presidenten van de betrokken landen 
toestemming geven.’

Sommige mensen zijn zwaar 
getraumatiseerd
Maar ook de rebellen zelf moesten door een 
heel proces. De LRA kwam dan ook in kleine 
groepen na elkaar uit het oerwoud. Ze wilden 
zien wat er met hun voorgangers gebeurde 
na aankomst in hun thuisland. Marianne: 
‘Dezelfde vragen bleven steeds terugkomen: 
“Wat gebeurt er met mijn kinderen, word ik 
straks niet doodgeschoten in Oeganda en 

heb ik daar eigenlijk wel een toekomst?” 
We konden hen laten zien dat we al jaren 
werkten met eerdere deserteurs uit hun 
groepen en dat die een nieuw menswaardig 
bestaan hadden kunnen opbouwen.’

Bij aankomst in Oeganda, werden de 
voormalig rebellen door de autoriteiten en 
traditionele stamhoofden goed ontvangen, 
zegt Marianne: ‘De regering kan haar zorg 
dat de rebellen nog steeds een bedreiging 
vormen voor het regeringsleger loslaten en 
de Acholi zien het als de terugkeer van hun 
kinderen.’

De mensen zitten nu nog in een geïsoleerd 

opvangkamp in Oeganda. Hun re-integratie 
zal een lang en moeizamer proces worden. 
Marianne: ‘Meestal komt de werkelijkheid 
pas na een week of zes na hun terugkeer 
bij de familie binnen. Mensen komen terug 
met kinderen en zonder 
schoolopleiding, en zijn 
vaak getraumatiseerd. 
Ze moeten een vak leren 
en hun draai vinden in 
een samenleving die 
inmiddels sterk veranderd 
is. We weten dat dit een 
intensieve één op één 
begeleiding vergt.’

Het feit dat de voormalig rebellen 
binnenkort amnestie zullen krijgen, heeft 
vragen opgeroepen in een artikel in de 
Nederlandse pers. Marianne benadrukt dat 
de discussie over het dilemma tussen vrede 
en gerechtigheid belangrijk is en gevoerd 
moet blijven worden. Marianne: ‘In Oeganda 
bestaat al sinds 2000 een Amnestieregeling 
waarvan meer dan 20.000 rebellen gebruik 
hebben gemaakt. Tegen de voormalig 

strijders lopen geen aanklachten in Oeganda, 
Congo en de CAR, noch bij het Internationaal 
Strafhof. Het opheffen van dit rebellenleger 
heeft de veiligheidssituatie met name voor 
de lokale bevolking in noordelijk Congo 
aanzienlijk verbeterd. Bovendien was het 
bestaan van de ruim veertig ontvoerde 
vrouwen en hun kinderen in het oerwoud 
gevaarlijk. Er waren regelmatig aanvallen van 
andere groepen en er was geen medische 
zorg. Veel kinderen zijn overleden. Zij krijgen 
nu de kans om naar hun familie in Congo en 
de CAR terug te keren. De gemeenschappen 
in met name noordelijk Congo hebben 
bovendien aangegeven dat ze zich nu veel 
veiliger voelen. In Oeganda worden de 

voormalig strijders zowel als dader als ook 
als slachtoffer gezien door veel mensen in 
de ontvangende gemeenschappen. Ze zijn als 
kind ontvoerd en hebben zich uit lijfsbehoud 
moeten aanpassen. Maar de wandaden 

en het geweld zijn de 
slachtoffers niet vergeten. 

Met deze amnestie is het 
des te belangrijker dat 
er gewerkt wordt aan 
dialoog en verzoening 
tussen slachtoffers en 
voormalig strijders, 
bijvoorbeeld door het 

houden van gezamenlijke herdenkingen. 
Verzoening betekent niet dat het verleden 
vergeten moet worden. Integendeel. 
Cruciaal is vooral ook dat er een 
gezamenlijke waarheidsvinding plaatsvindt. 
Gemeenschappen die zo geleden hebben 
willen werken aan een gezamenlijk verhaal 
van de gebeurtenissen en daarover blijven 
praten. Daarmee zal de verwerking van 
het leed, in al haar gelaagdheid mogelijk 
worden.’ !

‘Word ik 
niet meteen 

doodgeschoten 
als ik in 
Oeganda 
aankom?’

Tijdens de onderhandelingen Wapens inleveren in Kidega Onderweg naar Mboki
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(On)vrede en nu? – Onze democratie onder druk in Pakhuis de Zwijger
Dichter, schrijver en performer Gershwin Bonevacia trapte de avond 
met een prachtig gedicht over de democratie. Daarna mochten 
we luisteren naar een diverse groep inspirerende sprekers. Daan 
Roovers prikkelde ons met haar filosofische kennis en inzichten over 
de politiek. Dilara Bilgiç deelde haar analyses van de democratie 
in Nederland. Melissa Koutouzis sprak over burgerinitiatieven 
en het recht op wonen. Younes Douari bracht inzicht in politieke 
bewustwording onder jongeren. Johan Fretz reflecteerde op de 

sociaaldemocratie en Ron van Wonderen deelde zijn onderzoek 
naar democratisch bewustzijn. Rolien Sasse en Charley Fiedeldij 
Dop spraken over het belang van inspraak en burgerparticipatie en 
Margo van de Linde verwoordde het allemaal prachtig in poëzie.

Met de inzichten hebben we verkend hoe we vrede kunnen 
realiseren in een land dat denkt alles op orde te hebben. De energie 
was voelbaar, de dialoog levendig en de ideeën stroomden volop! 

Uit de gesprekken tijdens de 
Vredesweek blijkt: mensen 
voelen zich niet gehoord en 
gerepresenteerd in het huidige 
systeem. Er is weinig vertrouwen in 
de zittende macht. Daardoor haken 
mensen af. Dit heeft als gevolg dat 
de zittende macht zijn gang blijft 
gaan en steeds meer afdwaalt 
richting een samenleving die 
alleen functioneert voor een 
klein deel van de maatschappij 
in plaats van een samenleving 
waarin iedereen gelijk behandeld 
wordt en vertegenwoordigd is. Het 
toeslagenschandaal, gasboringen in 
Groningen, inperking van 
demonstratierecht: we zien het 

allemaal in ons eigen land voor 
onze eigen ogen afspelen. Een 
sterke democratie heeft een sterke 
corrigerende tegenmacht nodig. 
 
Die tegenmacht zijn wij, de 
burgers. Maar dat gaat niet vanzelf. 
PAX ziet hierin een opdracht voor 
zichzelf, want we herkennen deze 
processen vanuit ons werk in 
conflictgebieden overal ter wereld. 
Een samenleving waarin mensen 
niet gelijk zijn, niet mee kunnen 
doen of zijn afgehaakt is niet 
inclusief en dus per definitie niet 
vreedzaam. Daarom moeten we uit 
onze bubbel stappen en in gesprek 
gaan. Ook – nee juist – als deze 

gesprekken ongemakkelijk zijn en 
wanneer we kritiek krijgen.   

Doe je met ons mee?
Daarom gaan we het gesprek aan 
onder het motto ‘De democratie in 
Nederland staat onder druk.’ Maar 
hoe ervaren mensen dit zelf? Voelt 
de samenleving (on)vrede, en zo 
ja: waar komt dit nou naar voren? 
We willen weten wat er speelt in 
jouw stad, dorp of wijk! Organiseer 
nu een Who’s got the power? – 
Gesprek over machtsdynamieken 
op je werk, bij je opleiding of bij je 
in de buurt. Heb je vragen of wil je 
een gesprek organiseren? Mail naar 
doemee@paxforpeace.nl !

Ook dit jaar organiseerde PAX met duizenden mensen de 
Vredesweek. Van 16 tot en met 24 september 2023 vonden er 
honderden lokale activiteiten plaats rondom vrede. Dit jaar was het 
thema: democratie onder druk. Hoe ervaren mensen dat, wat zijn 
de oorzaken en zien mensen ook oplossingen? De voorlopige 
conclusie: we moeten ons blijven verenigen tegen onrecht en 
machtsmisbruik, en ook buiten onze bubbel de ongemakkelijke 
gesprekken voeren. 

Dit was de 
Vredesweek 2023: 
(On)Vrede, en nu?

Vredesweek 2023
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PAX 75 jaar: 
jubileum
evenement in de 
Domkerk 
Op donderdag 21 september 
kwamen we in de prachtige 
Domkerk in Utrecht bijeen 
om 75 jaar vredesbeweging 
in Nederland te herdenken 
en de toekomst te bespreken. 
De avond begon met een 
indrukwekkende speech 
van bisschop Ad van Luyn, 
die ons meenam op een 
reis door de tijd met een 
boeiende introductie over 
de geschiedenis van de 
vredesbeweging. Vervolgens 
schetste Rolien Sasse, 
algemeen directeur van PAX, 
de toekomstvisie van de 
vredesbeweging, waarna er 
ruimte was voor reflectie door 
een deskundig panel, met 
bijdragen van Katja Tolstaja, 
Tayfun Balçik en Tineke Strik. 

De bekendmaking van de 
PAX Duiven 2023-winnaars 
vormde een hoogtepunt van 
de avond, waarbij Mpanzu 
Bamenga niet alleen een Duif 
in ontvangst nam voor zijn 
mensenrechtenwerk, maar ook 
de publieksprijs won. Samen met 
de andere winnaars, John Malith 
Mabor, Sahar Shirzad, Bureau 
Burgerberaad en Rozemarijn van 
’t Einde vertegenwoordigden 
zij de diversiteit en kracht van 
verhalen van verandering, iets 
wat centraal stond in deze 
viering van vrede, actie en 
dialoog.

Vredesweek 2023

Foto's:  
Cassia Buonadonna  

en Lize Kraan
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‘Ik doe dit voor iedereen 
die te maken krijgt met 
etnisch profileren’
Kandidaat-Kamerlid voor D66 Mpanzu Bamenga won een rechtszaak over 
etnisch profileren tegen de Koninklijke Nederlandse Marechaussee. De 
Marechaussee mag sindsdien geen mensen meer staande houden vanwege hun 
huidskleur. Maar Bamenga is er nog niet. ‘Ik vecht tegen institutioneel racisme.’

Er zijn een aantal heel beslissende 
momenten in je leven geweest. Een 
daarvan was dat je uit de rij werd 
gehaald door de marechaussee 
vanwege je huidskleur. 
‘Op 30 april 2018 kwam ik terug uit Rome. 
Ik stond op vliegveld Eindhoven en werd 
nietsvermoedend staande gehouden. Ik vroeg: 
“Waarom houden jullie me staande?” “We zijn 
op zoek naar criminelen en terroristen.” Om 
me heen zag ik dat dit alleen zwarte mensen 
overkwam. Daarna was ik woest. Ik tweette 
hierover en dat bericht ging viraal. Ik diende 
een klacht in. Ik werd door Amnesty, Controle 
Alt Delete, RADAR en NJCM-PILP benaderd en 
daarna trokken we samen op.’ 

Uiteindelijk spanden jullie een 
rechtszaak aan en wonnen.
‘Ja, maar de KMAR deed er alles aan om de 
eerste hoorzitting tegen te werken. “Je moet 
dit niet willen,” zeiden ze. “We kunnen niet 
instaan voor de gevolgen.”

Die eerste rechtszaak verloren we. De 
redenatie van de rechter: “Je hebt met 
een donkere huid meer kans om geen 
Nederlander te zijn. Dat er soms mensen ten 
onrechte staande worden gehouden, nemen 
we op de koop toe.” De uitspraak kwam 
op Al Jazeera: ‘To be Dutch is to be white,’ 
was de kop, en andere media volgden. De 
mensenrechtenrapporteur van Europa schreef 
een brief. Toen kreeg ik een telefoontje van 
de KMAR: “We gaan het beleid veranderen.” 
Toch hebben we het hoger beroep doorgezet, 
want we wilden juridische erkenning. En we 
kregen gelijk.”

Hoe voelde jij je?
‘Het voelde bevrijdend. Ik stond daar niet 
alleen voor mezelf, maar voor heel veel 
mensen.’ 

Behalve je organisatie Human Rights 
Initiatives waarmee je ongedocu
menteerden juridisch bijstaat, ben je 
ook D66’er. Wat zijn je ambities?
‘In de Kamer wil ik een einde maken aan 
etnisch profileren, ook door de politie en 
andere overheidsdiensten. Deze uitspraak 
had al een einde moeten maken aan etnisch 
profileren, maar veel overheidsdiensten 
hanteren een te nauwe interpretatie van de 
uitspraak.’

Wat betekent het ontvangen van de 
PAX duif voor je?
‘Een heel mooie erkenning.’ !

PAX Duif

'Vredesactivist ben je niet alleen voor jezelf'
Op 21 september 2023 werden, tegelijk met de viering van 75 jaar PAX, weer 
vijf PAX Duiven uitgereikt. Aan Mpanzu Bamenga, John Malith Mabor, 
Eva Rovers, Sahar Shirzad en Rozemarijn van 't Einde. 

Tekst: Janneke Juffermans – Foto's: Jesse-Zé Soepnel

John Malith Mabor ging als 
jonge vredeswerker, van de 
Dinka, onbewapend naar de 
vijandelijke Nuer. Het was het 
begin van een verzoenings
proces. Sindsdien is John 
actief als vredeswerker in 
heel Zuid-Soedan.
 
Je ging als Dinka praten met 
‘de vijand’, de Nuer. Waar 
vond je de moed om dat te 
doen?
‘Dat is nu 6 jaar geleden, in oktober 
2017. Samen met mijn collega 
Anton Quist ging ik ongewapend 
naar een bijeenkomst van de 
Nuer. Ik was heel erg bang, maar 
probeerde rustig en kalm over te 
komen. We hadden de autoriteiten 
op de hoogte gesteld en ik was in 
het gezelschap van een Europeaan 
(Anton), dat scheelde. Toen ik 
mezelf voorstelde was de zaal in 
shock. Het was ongelooflijk dat 
een Dinka levend voor een Nuer 
publiek stond. Het programma 
werd stilgelegd en ik kreeg allerlei 
vragen op me afgevuurd. Bovendien 
vroegen ze me om al hun grieven 
over wat wij als Dinka hen hadden 
aangedaan over te brengen. Dat 
deed ik ook en daarmee won ik hun 
vertrouwen.’

Sindsdien ben je op 
verschillende plekken in het 
land actief om te bemiddelen 
bij conflicten. Wat is in jouw 
ogen cruciaal in vredes
processen?
‘Als mediator moet je moed en 
doorzettingsvermogen hebben. 
Ook is het belangrijk dat je niet 

‘Een vredesactivist volgt zijn hart’
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oordeelt en eerlijk en toegewijd bent. Ik denk 
dat Anton en ik daarin geslaagd zijn omdat we 
alle verschillende partijen in het conflict de 
kans gaven om hun grieven te uiten en hen 
vroegen wat in hun ogen de weg vooruit was. 
Als mediator moet je ook een wenkend 
toekomstperspectief schetsen. In dit 
geval vrede, gezamenlijke graaslanden 
en waterputten, onderlinge handel en de 
mogelijkheid om te trouwen met iemand 
van de andere groep en heel belangrijk: de 
afwezigheid van constante angst dat je vee 
gestolen wordt.’

Wat betekent de PAX duif voor jou?
‘Heel veel. Ik voel hernieuwde energie sinds 
ik de prijs kreeg en ook mijn collega’s in 
Zuid-Soedan zijn er trots op.’

We hebben nogal wat uitdagingen op 
dit moment: oorlogen, klimaat
verandering en verlies van 
biodiversiteit. Hoe houd je 
vertrouwen?
‘Ik haal veel inspiratie uit uitspraken van 
Maya Angelou, die zei: ‘Een vogel zingt niet 
omdat het een antwoord heeft. Een vogel 
zingt omdat het een lied heeft. Dat betekent 
dat we door moeten gaan als vredesactivisten, 
ongedacht of we ooit een vreedzame wereld 
zullen bereiken.’ !

‘Als je een burgerberaad 
inzet, moet je recht doen 
aan de uitkomst’
Eva Rovers is initiatiefnemer van Bureau Burgerberaad. In burger-
beraden buigen burgers van allerlei verschillende achtergronden zich 
over complexe bestuurlijke kwesties. ‘Burgerberaden gaan in essentie 
over een sterke, vreedzame democratie’.

Wat betekende de PAX duif voor 
je?
‘Een enorm hart onder de riem en echt 
een erkenning. De jury zag zo duidelijk 
dat burgerberaden in essentie gaan 
over vrijheid, veiligheid en een gezonde 
vreedzame democratie. Vergeet niet, 
burgerberaden worden ook toegepast 
in (post)conflictgebieden, zoals Israël of 
landen waar de democratie onder druk 
staat zoals Polen en Hongarije.’

Hier komen de verkiezingen 
eraan, een belangrijke tijd voor 
het plan van het klimaatburgerberaad denk ik?
‘Ja zeker! Het idee van een klimaatburgerberaad dat vlak voor de val van het 
kabinet werd aangenomen door de Kamer is niet van de baan, maar nu is 
natuurlijk de grote vraag: gaan het nieuwe kabinet en de nieuwe Kamer de 
uitkomsten ervan ook serieus nemen? Dat is heel belangrijk en daar voeren we 
gesprekken over. Het vertrouwen tussen politiek en samenleving moet hersteld 
worden en één van de manieren hiervoor is een burgerberaad. Maar als politici 
de uitkomsten terzijde leggen wordt het wantrouwen alleen maar groter.’
 
Toch hebben jullie al veel bereikt. Bureau Burgerberaad bestaat nog 
maar twee jaar.
‘Bij gemeenten is het idee echt wel geland. Er worden burgerberaden ingezet 
bij beslissingen over de gemeentebegroting, vuurwerk, de herinrichting van een 
bepaald gebied of de lokale energietransitie. Dat is hoopgevend, maar soms ook 
spannend. Het gaat nog lang niet altijd goed, dus de landelijke politiek kan ervan 
leren, maar ook ontmoedigd raken. Sommige gemeenten geven bijvoorbeeld 
geen duidelijk mandaat, of er is te weinig tijd om met een afgewogen advies te 
komen. Een ander gevaar is dat een burgerberaad wordt ingezet om draagvlak 
te creëren voor een beleid waarover al een besluit genomen is. Maar een 
burgerberaad vraagt juist om open te staan voor elke uitkomst. Dat vinden 
ambtenaren en politici vaak spannend.’

Een kwestie van oefenen in vertrouwen?
‘Als je mensen echt de tijd, de ruimte en de verantwoordelijkheid geeft om 
mee te denken, komen daar constructieve dingen uit. Politici en ambtenaren 
mogen erop vertrouwen dat mensen over het algemeen van goede wil zijn. Dat 
blijkt ook uit alle burgerberaden wereldwijd. Juist omdat mensen met elkaar 
het gesprek aangaan en begrip voor elkaar krijgen. Samen bedenken hoe de 
samenleving of de toekomst eruit zou moeten zien: dat is de grondslag van 
een sterke democratie en een veilige samenleving. Dat moet je als overheid 
koesteren.’ !

‘Een vredesactivist volgt zijn hart’
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‘Het is heel kwalijk als 
één partij het gesprek 
domineert en de feiten 
er niet meer toe doen’
Rozemarijn van ’t Einde, auteur van 'Rebelleren voor het 
leven', noemt zichzelf ‘scheppingsactivist’. Vanuit haar 
christelijk geloof en in haar incidentele rol als dominee 
zet ze zich in voor het klimaat en tegen 
onrechtvaardigheid. ‘Als ik voor andere christenen 
ongemakkelijke dingen zeg, dan is dat maar zo.’
 
Wat is een scheppingsactivist?
‘Eigenlijk ben ik natuurlijk een klimaatactivist, maar ik vind dat dat 
woord de lading niet helemaal dekt. Het gaat om de schepping, en 
om wat we allemaal verwoesten nu.’

Hoe geef je die rol vorm?
‘Ik was lange tijd te ziek 
(Rozemarijn heeft een chronische 
ziekte vanwege een post-virale 
infectie in haar jeugd, red.), maar 
toen ik wat beter werd, zag ik een 
documentaire over Extinction 
Rebellion. Hun acties leken me het 
enige logische. Al snel nam ik deel 
aan de A12-demonstraties. In het 
begin kreeg ik negatieve reacties van familie die het niet begreep, 
dat was geen pretje. Maar ik leef niet om aardig gevonden te worden, 
ik wil bijdragen aan een rechtvaardige wereld.’
 
Waar is dat voor jou?
‘Rechtvaardige systemen. Ik was een paar jaar geleden in Palestina 
en zag daar hoe onrechtvaardig systemen kunnen zijn en hoe het 
is als één partij het dominante narratief dicteert. Heel veel mensen 
waren er depressief. Ik vind het heel verdrietig dat de wereld dat laat 
gebeuren en daarmee ook Israël in de steek laat, want ook dat land is 
getraumatiseerd. Ook in de klimaatcrisis wordt het narratief bepaald 
door overheden en bedrijven. Ik kan over dit soort onrecht niet meer 
zwijgen.’

Waar lig je wakker van?
‘Ik word eerlijk gezegd door alles nog te weinig uit evenwicht 
gebracht. Uit je evenwicht gebracht worden is goed. Laten we eerlijk 
zijn: de snelweg blokkeren en je vastlijmen had ik niet gedaan als ik 
niet uit mijn evenwicht was gebracht.’
 
Wat betekent de vredesprijs voor jou?
‘Er wordt vaak over mij en andere klimaatactivisten geoordeeld. We 
zouden een conflict creëren, terwijl we juist vechten voor iedereen. 
Het is heel fijn dat dat erkend wordt. Een collega op mijn werk zei: 
vrede, huh, maar je bent toch klimaatactivist. Veel mensen beseffen 
niet dat klimaat de grootste bedreiging voor de vrede is.’ !

PAX Duif

‘Mijn generatie is nu 
jongvolwassen en 
strijdbaarder dan ooit’
Sahar Shirzad is activist en medeoprichter van Refugee 
Millennials en het collectief Azadi, waar ze samen met 
Koerdische, Iraanse en Afghaanse jongeren strijd voor 
mensenrechten en vrijheid. Ze organiseerde grote 
demonstraties, in 2021 toen de Taliban de macht 
overnam in Afghanistan en in 2022 na de dood van de 
Iraanse Jina Mahsa Amini. Ook vroeg ze recent bij de 
grootste klimaatmars in Nederland aandacht voor de 
Palestijnen.
 
Met jouw inzet heb je de nationale aandacht op de 
situaties in Afghanistan en Iran gevestigd. Hoe heb je dat 
gedaan?
‘Dat heb ik niet alleen gedaan! Ik heb mensen bij elkaar gebracht 
en daarna ging het vanzelf. Omdat wij als kind ooit uit een 
conflictgebied naar Nederland kwamen, zijn wij onlosmakelijk 
verbonden met elkaar en met degenen die nu onderdrukt worden 
door autoritaire regimes en terreurgroepen. Mijn generatie is nu 
jongvolwassen en strijdbaarder dan ooit. Daarom hebben we ons 
verenigd onder de naam Azadi, wat vrijheid betekent.’
 
Waarom is dat zo belangrijk?
‘Wij voelen ook nu de oorlog nog altijd in ons. Als weer duizenden 
slachtoffers van oorlogsgeweld het nieuws bereiken, voelen wij 
ons snel geroepen om aan de wereld een hartekreet te doen. 
Door onze stem gezamenlijk te laten horen, maken we duidelijk 
dat onderdrukking en conflict geen ver-van-je-bed show is. De 
Afghaanse, Iraanse en Koerdische vrijheidsstrijden gaan ons ook aan, 
omdat wij onderdeel zijn van deze samenleving. Dat betekent ook 
dat als wij ons hier emanciperen, de hele wereld erop vooruit gaat.’ 

Wat hoop je te bereiken?
‘Ik hoop dat wij duidelijk 
maken dat we mensen met een 
vluchtachtergrond humaan 
moeten behandelen. En dat 
solidariteit met mensen die 
gebukt gaan onder oorlog en 
terreur vanzelfsprekend zou 
moeten zijn. Maar daar is nog een 
lange weg te gaan.’

Heb je daar een voorbeeld van?
‘Toen ik tijdens de klimaatmars op het podium mocht spreken, 
wilde ik vertellen over hoe Palestina en het klimaat onlosmakelijk 
verbonden zijn. Maar ons werd het zwijgen opgelegd door de 
microfoons uit te zetten. Voor mij en anderen om mij heen is dat 
juist een logisch verband, misschien omdat wij kinderen van de 
oorlog zijn. Ecocide en genocide gaan overal hand in hand en 
klimaatactivisme en antimilitarisme zouden dat ook moeten doen.’ !
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Kernwapens

 [Foto petitie-aanbieding]

40 jaar na de grote antikernwapendemonstratie 
neemt de nucleaire dreiging toe

Op 29 oktober was het precies 40 jaar geleden dat meer dan 
een half miljoen burgers op het Malieveld in Den Haag 
demonstreerden tegen de plaatsing van kruisraketten in 
Woensdrecht. De demonstratie werd mede georganiseerd 
door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), voorganger van 
PAX, dat in 1977 de campagne tegen kernwapens was 
gestart onder de leus: ‘Help kernwapens de wereld uit, om te 
beginnen uit Nederland!’. Mede als reactie op de antikernwa-
penbewegingen in Europa en de Verenigde Staten (VS) 
bereikten de VS en de Sovjet-Unie een akkoord waardoor 
onder andere de kruisrakketten uiteindelijk nooit geplaatst 
werden. Veertig jaar later is de dreiging van kernwapens 
weer actueler dan ooit. Sinds toen, en nu nog steeds, werkt 
PAX onverminderd aan wereldwijde nucleaire ontwapening.

Door: Sabine Scharwachter en Alejandra Muñoz

S inds de jaren ’80 is het aantal kernwapens teruggedrongen 
van bijna 70.000 tot 12.500 nu. De laatste jaren zien we 
echter dat het aantal operationele kernwapens wereldwijd 
weer toeneemt. Alle negen kernmachten steken miljarden 

in het uitbreiden en moderniseren van hun nucleaire arsenalen. Ook 
de Amerikaanse kernwapens die nog altijd in Volkel liggen worden 
vervangen door nieuwe exemplaren. Daarnaast zijn allerlei bilaterale 
verdragen om nucleaire risico’s te beheersen opgezegd, zowel 
door de VS als Rusland. Recent trok Rusland zijn ratificatie van een 
internationaal verbod op kernproeven in. Op de achtergrond spelen 
oplopende spanningen tussen de VS en China mee.
Met name sinds de Russische invasie in Oekraïne lijkt ook de 
Nederlandse politiek terughoudender om zich uit te spreken voor 
echte stappen op kernontwapening. Dat de spanningen in de wereld 
oplopen, betekent echter niet dat er niet aan wapenbeheersing 

gewerkt kan worden. De jaren ’80 leren ons dat daar ook in tijden 
van hoogoplopende spanningen stappen kunnen worden gezet. Meer 
kernwapens dragen niet bij aan de-escalatie, integendeel. Júíst in de 
huidige situatie is het des te urgenter om in te zetten op ontwapening. 
En dat gebeurt ook. In 2021 ging het Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons (TPNW) van kracht, een alomvattend verbod op 
kernwapens. Vanuit de International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons (ICAN) was PAX nauw betrokken bij de onderhandelingen, 
waarvoor in 2017 de Nobelprijs voor Vrede is toegekend. Inmiddels 
hebben 97 landen het verdrag ondertekend of geratificeerd. Mede 
door druk uit het maatschappelijk middenveld heeft Nederland als 
enige NAVO-land aan de onderhandelingen deelgenomen, maar 
tekende uiteindelijk niet. Volgens de regering is het verdrag lastig te 
verenigen met het lidmaatschap bij de NAVO.
PAX zet zich ervoor in dat Nederland zich wél aansluit bij dit 
antikernwapenverdrag. Zo was de regering na oproep van PAX in 2022 
wel als waarnemer aanwezig bij de eerste vergadering van lidstaten. 
Ook wil PAX dat de kernbommen in Volkel worden teruggestuurd naar 
de VS. 
Maar druk uitoefenen op nationale en internationale politiek is niet 
de enige manier waarop PAX werkt aan kernwapenbeheersing. Met 
het project Don’t Bank On The Bomb zet PAX zich in om te zorgen 
dat financiële instellingen, zoals banken en pensioenfondsen, niet 
meer investeren in kernwapenproducenten. Eerder werkte PAX vanuit 
ICAN aan Cities Appeal-resoluties tegen kernwapens. Verschillende 
gemeenten riepen de Nederlandse regering op om zo snel mogelijk 
het kernwapenverbod te ondertekenen. Het is belangrijk dat juist 
steden en gemeenten zich hiervoor uitspreken, omdat zij vaak het 
primaire doelwit van een aanval met kernwapens zijn. Ook zien we 
vanuit andere hoeken steeds meer aandacht voor de dreiging van 
kernwapens, zoals in de klimaatbeweging en bij de jongere generatie. 
PAX zet zich in om deze ontwikkelingen te versterken. !

Nucleaire ontwapening 
is nog steeds prioriteit

Met organisatoren van de demonstratie op 
29 oktober 1983 schreef PAX een opiniestuk. 
Met dank aan Wim Bartels (internationaal 
secretaris IKV), Gied ten Berge (beleidsme-
dewerker IKV), Laurens Hogebrink (bestuurs- 
lid IKV), Willem van de Ven (organisatie
comité demonstratie). Lees het op onze 
website: paxvoorvrede.nl/nucleaire-ontwa-
pening-is-nog-steeds-prioriteit/ 

Doe mee met de PAX 
Club van 100

Ons werk tegen kernwapens vraagt een lange 
adem. Dankzij de PAX Club van 100 kunnen 
we dat werk voortzetten. En dat willen we 
blijven doen. Steun van mensen zoals u is 
daarvoor cruciaal. Doet u ook mee? Ga naar 
www.paxvoorvrede.nl/kernwapensweg.  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marlou van Campen: 
vancampen@paxforpeace.nl / 06 48 98 14 91

Reünie 
demonstraties 
1981 en 1983 -  
was u erbij?
In het voorjaar van 2024 organiseren 
we een reünie: 40 jaar na de grote 
demonstraties tegen kernwapens. 
Was u erbij? Wees welkom! Voor meer 
informatie over het programma en 
aanmelden, ga naar: paxvoorvrede.nl/
demonstratiereunie/ 
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N a de aanval van Hamas raakte 
de wereld in de ban van de 
situatie in Israël en Palestina. 
Wereldwijd gingen mensen de 

straat op om vrede en rechtvaardigheid te 
eisen. Via sociale media gingen de vreselijke 
beelden van gewonden en doden de hele 
wereld over. Hoogoplopende discussies 
over de situatie verplaatsten zich van het 

internet tot aan huiskamers en kantines. 
Soms nam dat de vorm van antisemitisme 
of moslimhaat aan, en dat mogen we 
nooit toestaan. No justice, no peace, roepen 
activisten bij de demonstraties. En ze 
hebben gelijk: het is in het belang van de 
vrede om ons overal en altijd tegen alle 
vormen van onrecht en discriminatie te 
blijven verzetten.

De bloedige aanval van Hamas is 
verwerpelijk en roekeloos. Tegelijkertijd 
rechtvaardigt dat niet de reactie van Israël, 
waarbij eveneens enorm veel burgers 
zijn omgekomen. ‘Wraak op wraak’ gaat 
een oplossing niet dichterbij brengen. 
Bovendien moet er onderscheid gemaakt 
worden tussen Hamas en Palestijnse 
burgers. Burgers mogen nooit slachtoffer 

Palestina en Israël

No justice, no peace: 
bescherm burgers in 
Israël en Palestina, 

doorbreek de 
geweldsspiraal

Op 7 oktober jl. escaleerde het geweld in Israël en Palestina na een 
aanval van Hamas op Israëlische burgers, waarna in totaal meer dan 
1400 Israëli’s om het leven kwamen en zeker 200 burgers werden 
gegijzeld. Daarop reageerde Israël met heftige bombardementen op de 
dichtbevolkte Gazastrook. Ook sloot Israël de toegang tot water, 
voedsel en brandstof voor elektriciteit volledig af, wat de humanitaire 
situatie in Gaza tot een nijpend dieptepunt bracht. Sindsdien zijn meer 
dan tienduizend Palestijnen gedood, nog veel meer gewond en een 
miljoen ontheemd. PAX veroordeelt al het geweld van Hamas en Israël 
tegen burgers. Om verdere burgerslachtoffers te voorkomen, heeft PAX 
continu gepleit voor de-escalatie. Samen met onze Israëlische en 
Palestijnse partners blijven we ons inzetten voor de bescherming van 
alle burgers en voor een duurzame en rechtvaardige vrede, waar 
iedereen in Israël en Palestina in vrijheid kan leven.

Door: Sabine Scharwachter en Thomas van Gool

© Mahmud Hams/AFP/ANP
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worden van een aanval bedoeld om een 
dader of machthebber te raken. Datzelfde 
geldt voor collectieve bestraffing van de 
burgerbevolking. Dat is ook zo bepaald in 
het internationaal humanitair recht. Zolang 
internationaal recht en mensenrechten 
niet gerespecteerd worden, blijft de 
geweldsspiraal continu escaleren en zijn 
burgers telkens de dupe. 

Daar ligt ook een rol van de internationale 
gemeenschap, inclusief Nederland en 
de Europese Unie. Vanuit onze gedeelde 
waarden van democratie, rechtvaardigheid, 
vrede en vrijheid zouden Europese 
leiders moeten pleiten voor een staakt-
het-vuren, de-escalatie, voorkomen van 
nog meer burgerdoden, mensenrechten, 
het naleven van internationaal recht en 
het bevorderen van de internationale 
rechtsorde. Echter zagen we onder 
andere demissionair minister-president 
Mark Rutte onvoorwaardelijke steun aan 
Israël uitspreken, zonder daarbij ook tot 
het respecteren van het internationaal 
recht op te roepen. Door selectief 
om te gaan met het internationaal 
recht, ondermijnen we niet alleen de 
internationale rechtsorde, maar ook onze 
eigen geloofwaardigheid. Daarom heeft 
PAX er vanaf het begin bij het Nederlandse 
kabinet op aangedrongen om Israël geen 
carte blanche voor oorlogsmisdaden 
te geven. Onze oproep daartoe werd 
in enkele dagen door verschillende 
maatschappelijke organisaties en meer 
dan 36.000 mensen ondertekend.

Om de geweldsspiraal te doorbreken, 
is het bovendien noodzakelijk om de 
context en grondoorzaken van het geweld 
te bekijken en vooral ook te benoemen. 
De aanval van Hamas op 7 oktober kan 
namelijk niet los worden gezien van de 
wanhoop als gevolg van de jarenlange 
onderdrukking en rechteloosheid. Sinds 
de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog 
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zich vooral op de Westelijke Jordaanoever, 
inclusief Oost-Jeruzalem bevinden, en 
zich al jaren inzetten voor democratie en 
gelijkheid, specifiek ook voor jongeren en 
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grotendeels digitaal voortzetten, omdat 
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Ondanks de zorgwekkende en onzekere 
situatie, blijven onze partners zich inzetten 
voor een einde aan al het geweld en echte 
oplossingen voor vrede. !

Palestina en Israël

Samen met verschillende maatschappelijke organisaties boden we onze petitie die het kabinet oproept 
om Israël geen carte blanche te geven aan. Secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Paul Huijts nam 
de petitie namens de minister in ontvangst. 

Lees verder op onze website
De situatie in Israël en Palestina ontwikkelt zich snel. Daarom kan 
de informatie in dit artikel bij het afdrukken niet meer actueel zijn. 
Op onze website vind je de laatste updates rondom ons werk in 
Israël-Palestina. Ga naar www.paxvoorvrede.nl/israel-en-palestina 
of scan de QR-code. 
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Wat: Ontstaan
Periode: 1948
Resultaat: Pax Christi Neder-
land wordt op 5 mei opgericht. 
Een uniek ‘laboratorium’, waarin 
jongeren, leken en religieuzen 
op gelijke voet debatteren over 
vrede, verzoening, politiek, 
religie en samenleving. In 1966 
leidt dit tot een oecumenisch 
interkerkelijk beraad: het IKV.

Wat: Europese Unie
Periode: Jaren 50
Resultaat: Op 9 mei 1950 
lanceert Robert Schuman, de 
Franse minister van Buiten-
landse Zaken, zijn plan voor 
een vreedzaam Europa. Het 
Schuman-plan valt in Neder-
land slecht, maar mede dankzij 
enthousiaste Pax Christi-jonge-
ren gaan politieke partijen toch 
bewegen. De Europese Unie 
wordt geboren. 

Wat: Voettochten
Periode: Jaren 50
Resultaat: Van 11 t/m 13 april 
1958 doen ruim duizend jonge-
ren mee aan de eerste PAX 
Christi-voettocht. Voor veel 
jongeren een onvergetelijke 
ervaring. Ze discussiëren er over 
oorlog, vrede en levensvragen. 
De voettochten  worden tot 
1984 gehouden. 

In deze PAX Canon zetten 
we onze ”wapenfeiten” 
van de afgelopen 75 jaar 
op een rij.  

Graag uw 
contact met 

Marlou van 
Campen, 
fondsenwerver 
major donors en 
nalatenschappen  

Wilt u bijdragen aan de 
PAX Canon met uw verhaal?  
Of wilt u PAX steunen met 
uw kennis, netwerk, gift? 

Wat: Srebrenica
Periode: Vanaf 1995
Resultaat: Vanaf 1995 onder-
steunt het IKV de overlevenden 
van de genocide van Srebrenica. 
Samen met Kamp Westerbork 
creëert PAX een grote tentoon-
stelling voor het Herinnerings-
centrum in Potocari (Srebrenica). 

Wat: Lundin
Periode: 2007-heden
Resultaat: In 2010 beschrijft 
PAX hoe oliebedrijven kunnen 
worden vervolgd voor oorlogs-
misdaden in Zuid-Soedan. Daarop 
opent het Zweedse OM een 
strafrechtelijk onderzoek dat in 
2023 uitmondt in een mega-
proces tegen oliebedrijf Lundin. 
De zaak biedt duizenden slacht -
offers perspectief op gerechtig-
heid en verkleint de kans dat 
ondernemingen straffeloos 
profiteren van onrecht en geweld.  
 
Wat: LRA
Periode: 2009-heden 
Resultaat: PAX voert de vredes-
dialoog met de Lord Resistance 
Army (LRA) in de Centraal- 
Afrikaanse Republiek (CAR) en 
overtuigt de rebellen samen met 
haar partner APRu om te demobi-
liseren en te ontwapenen. 

Wat: Syrië 
Periode: Vanaf 2011
Resultaat: Gewelddadige 
repressie leidt na de Arabische 
lente in 2011 tot gewapende con-
flicten, met name in Syrië. Van 
2015 tot 2020 documenteert 
PAX met het Siege Watch project 
de belegering en uithongering 
van tientallen Syrische steden 
en dorpen. Pax’ rapporten maken 
deze oorlogsmisdaden zichtbaar 
in de Europese Raad van Minis-
ters en de VN-Veiligheidsraad.

Wat: Hawija
Periode: 2015-heden
Resultaat: Na de Nederlandse 
aanval in 2015 op Hawija, Irak, 
doet PAX uitgebreid onderzoek. 
Zeker 85 burgers blijken gedood 
en de verwoesting is enorm. 
Nederland heeft sindsdien meer 
oog voor burgerslachtoffers bij 
militair optreden.

Wat: Colombia
Periode: 2013-heden
Resultaat: De PAX-Bloedkolen-
campagne toont hoe bedrijven 
betrokken zijn bij gewapende 
conflicten. De campagne is 
aangehaald door de Colombi-
aanse Waarheidscommissie, 
draagt bij aan erkenning voor de 
slachtoffers, zet strafrechtelijke
onderzoeken in gang en 
vergroot het bewustzijn 
over mensenrechten in 
de Europese energiesector.

vancampen@paxforpeace.nl 
06 48 98 14 91. 
Meer op paxvoorvrede.nl/canon

Wat: Anti-kernwapen-
beweging
Periode: 1977-1985 
Resultaat: In 1977 start IKV de 
campagne “Help de kernwapens 
de wereld uit, om te beginnen 
uit Nederland!”. Het debat over 
nieuwe kernwapens brengt 
Nederland in beweging als nooit 
tevoren, met demonstraties in 
Amsterdam (1981, 400.000 
mensen) en Den Haag (1983, 
550.000) en het Volkspetition-
nement (1985, bijna 4 miljoen 
handtekeningen).

PAX Canon

Erkenningen
2004  Staatsprijs voor de Mensenrechten
2011 Václav Benda medaille 
2015 Nominatie documentaire Peace Beyond Borders 
2017 Green Star Award 
2017 Nobelprijs voor de Vrede
2018 Four Freedoms Award voor Bisschop Paride Taban, 
 partner van PAX
2023  Al-Moumin Award

PAX Nieuwjaarsbijeenkomst 
25 januari 2024 
Welkom op de PAX-nieuwjaarsbijeenkomst! 
Aanmelden en programma:

Banknummer voor donaties: 
NL03 TRIO 0390 5150 00

Wat: Zuid-Soedan 
Periode: 2018-heden 
Resultaat: In deze periode 
worden verschillende vredes-
overeenkomsten gesloten, zoals 
die in 2018 tussen de Dinka 
en Nuer in Zuid-Soedan en de 
Ibahore and Lohutok in Oost 
Equatoria in 2021.

Wat: ABP
Periode: 2022
Resultaat: Dankzij jarenlange 
campagnes van PAX, hebben 
109 banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen beleid tegen 
investeren in kernwapens. ABP, 
het grootste Nederlandse 
pensioenfonds, is daar één van.

Wat: Versterking 
internationaal recht
Periode: 1990-heden 
Resultaat:  Op 3 december 
2008 ondertekent Nederland 
met 93 andere landen het 
Verdrag inzake Clustermunitie 
(CCM), een enorme doorbraak. 
Voorafgaand speelt PAX een 
leidende rol in de internationale 
campagne. Dat geldt ook voor 
het landmijnenverdrag van 1997, 
het Wapenhandelverdrag (2013), 
het antikernwapenverdrag (2017)
en de politieke verklaring tegen 
het gebruik van explosieve wapens 
in bevolkte gebieden (2022).   

Wat: Dissidentencontacten
Periode: Jaren 80
Resultaat: In de jaren tachtig 
leggen IKV en Pax Christi 
contacten met mensenrechten-
activisten (‘dissidenten’) in 
Warschaupactlanden. Na de val 
van de Muur leiden velen van 
hen de eerste democratische 
regeringen. PAX steunt nog 
steeds democratiseringsbewegin-
gen, zoals in Soedan.

paxvoorvrede.nl/nieuwjaarsbijeenkomst
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Mensen zoeken naar overlevenden onder 
het puin van verwoeste gebouwen in Gaza.  
© Mahmud Hams/AFP/ANP

Oorlog kent alleen verliezers. In landen zoals Israël en Palestina, Oekraïne, Soedan en Syrië woeden vreselijke oorlogen met 
veel burgerslachtoffers als gevolg. Daarom werkt PAX aan het beëindigen van gewapend geweld, de bescherming van burgers in 
conflictgebieden, en het opbouwen van inclusieve vrede.

Word ook donateur  
en steun ons vredeswerk. 

Ga naar paxvoorvrede.nl/vrede of scan de QR-code.

Samen met jou zijn wij de vredesorganisatie 
die zich al 75 jaar inzet voor vrede, 
veiligheid en rechtvaardigheid.


