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Leesrooster

Zondag 17 september 2023
(Vredeszondag)
e lezing 1:
- Gemeenschappelijk Leesrooster: Exodus
32:7-14 (alternatieve leeslijn GL: Jona 1-2);
- Romeins Missaal: Sirach 27:30-28:7.
e Psalm 103:8-12
e lezing 2:
- Romeinen 14: 5b-12 (7-9)
¢ lezing 3: Matteis 18: 21-35

Zondag 24 september 2023

e lezing 1:
- Gemeenschappelijk Leesrooster: Jona

3:10-4:11 (alternatieve leeslijn: Jona 3-4);

- Romeins Missaal: Jesaja 55:6-9.

e psalm 145:1-12(18)

¢ lezing 2: Filippenzen 1,(20)21-27

e lezing 3: Mattets 20:1-16
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Lied

Niet is het laatste
woord gesproken

Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, reisgenoten,
Oop weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal, is nog verborgen,
God weet wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,

waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen
en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:

belofte van het nieuwe land.

Lied 818, Liedboek (2013) «
Andries Govaart

Op www.vredesweek.nl is meer informatie te vinden over
activiteiten in de Vredesweek. Via ‘webshop & downloads’ kun
je collectefolders, de Vredeskrant en ander materiaal bestellen.
Ook kun je de verschillende onderdelen van dit magazine los
downloaden op www.vredesweek.nl/webshop-downloads.

Reacties ontvangen we graag via paxmagazine@paxvoorvrede.nl

Redactioneel

Een nieuwe mantel der liefde

Genesis 45:12-15

Tot slot zei Jozef: 'Jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met
eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt.
Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte
geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan
zo gauw mogelijk hierheen komen.' Daarop viel hij zijn broer
Benjamin om de hals; beiden huilden. Jozef kuste al zijn
broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren
zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.

én van de vanzelfsprekendheden in het Oude Testament is het spreken van God. Dit spreken is letterlijk
een stem die klinkt en heeft vaak grote consequenties. God spreekt met Adam en Eva, God waarschuwt
Noach, God praat met Mozes en Hij roept profeten.

Des te opmerkelijker is het dat God nooit sprak tot Jozef, de lievelingszoon van vader Jakob. Jozef droeg een veel-
kleurige mantel die zijn broers nog bozer en jaloerser maakte. Fijngevoeligheid is Jozef vreemd als hij zijn dromen
vertelt aan zijn broers, die hem vervolgens in de put gooien. Jozef komt in Egypte terecht en wordt door Arabische
kooplieden verkocht aan Potifar. Jozef weet zichzelf te redden door zijn uitleg van de dromen van de Farao. De hemel
blijft wel gesloten. God zwijgt. De verteller van het verhaal van Jozef laat vooral zien hoe complex onze binnenwereld
kan zijn. Bedekt door een veelkleurige, opzichtige mantel, bedreigd door schaarste, competitie en afgunst.

Vervolgens komen de broers van Jozef naar Egypte. Jozef is onderkoning geworden van Egypte en beschikt over
het graan waaraan in het land van zijn familie een tekort is. De hele familiegeschiedenis gaat in de pressure cooker
als Jozef en zijn broers weer tegenover elkaar staan, zonder dat de broers dit weten. Jozef laat zijn broers nog even
zwoegen en zweten voor hij onthult wie hij is. De vreugde is compleet als Jozef aan zijn broers vertelt wie hij is.
Innig omhelzen ze elkaar.

Bij het weerzien van Jozef met zijn broers is niet het spreken van God, maar het spreken van Jozef zelf het
bevrijdende spreken. “Ik ben het zelf die met jullie spreekt”, zegt Jozef als hij zijn identiteit bekendmaakt. Hier klinkt
de echo van het spreken van God waarmee hij de wereld schiep in het begin van het boek Genesis. Dat is de hoop
die uit dit verhaal spreekt.

Welke kleurrijke mantels die ons falen verbergen dragen wij? Wat schuilt er in ons dat omarmd zou willen worden?
Wat uit onze levens vraagt om vergeving of wil vergeven worden? Waarin lijken wij feilloos en onbeschadigd of
zelfs onaantastbaar?

In onze tijd lijken we op Jozef, de lieveling met de veelkleurige mantel. Parmantig banen we ons een weg door het
leven. Uitverkoren en bijzonder zijn we. Anderzijds lijken we ook op de broers van Jozef en vullen we de put met
iedereen die ons niet bevalt. Verspreek je niet, wees vooral niet te opzichtig en leef zonder enig fout of gebrek.
Want voor je het weet zal je nooit meer iets zeggen en God zal zwijgzaam toekijken hoe jouw droom wordt vermalen.

Met deze PAX Vieren dragen we naald, garen, stof en kleurige verf aan om een spreekwoordelijke nieuwe mantel
der liefde te maken en deze te dragen tijdens de vredesweek. Onze suggestie? Maak de vredesviering dit jaar niet
te mooi, niet te perfect, niet te hoogdravend en wees mild. De échte mantel der liefde laat niets onbesproken en is
niet opzichtig, maar gehavend, beschadigd en toont waar het pijn doet of waar het mis gaat, ook bij jezelf.

Zo kunnen vergeving en omarming erbij komen en kan het stille licht van de vrede de duisternis verdrijven. ¢

Tom Mikkers
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De preek

De vrouw die Jezus aanraakte

Marcus 5:25-35

Onder hen was ook een vrouw die al
twaalf jaar aan bloedverlies leed.

Ze had veel ellende doorgemaakt door
de behandeling van allerlei artsen,

aan wie ze haar hele vermogen had
uitgegeven zonder dat ze ergens baat
bij had gehad; integendeel, ze was alleen
maar achteruitgegaan. Ze had gehoord
over Jezus, en ze begaf zich tussen de
menigte en raakte zijn mantel van
achteren aan, want ze dacht: Als ik
alleen zijn kleren maar kan aanraken,
zal ik genezen. En meteen hield het
bloed op te vloeien en merkte ze aan
haar lichaam dat ze van de kwaal
genezen was. Op hetzelfde ogenblik
werd Jezus zich ervan bewust dat er

kracht van Hem was uitgegaan.

idden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg:

‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’

Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de

menigte zich om U verdringt en dan vraagt U:
“Wie heeft Mij aangeraakt?” Maar Hij keek om zich heen om te
zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en
stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam
naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele
waarheid. Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered,
mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen.’

De vrouw die het onderwerp is van deze Evangelielezing, is de
geschiedenis ingegaan als ‘de bloedvloeiende vrouw’. Ik vind deze
typering stigmatiserend, seksistisch en onjuist. We zijn ons tegen-
woordig steeds bewuster van de kracht van taal en het belang
van inclusief taalgebruik. Ik zou ook niet willen pleiten de titel te
veranderen in: ‘het bloedvloeiend mens’, maar in: de vrouw die
Jezus aanraakte. Want in het verhaal wordt de vrouw niet alleen
bevrijd van het stigma, maar krijgt ze ook een actieve rol die
verandering teweeg brengt.

Of komen we dan terecht in het domein van #metoo, dat ons
bewust heeft gemaakt van grensoverschrijdend gedrag en sociale
onveiligheid? Ook Jezus heeft er mee te maken in dit verhaal,
namelijk wanneer hij ongewild wordt aangeraakt. Dat het ‘alleen
zijn mantel is’ en hij in een ‘drukke menigte’ staat, is voor Jezus
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geen antwoord. Wellicht moeten we de aanraking hier niet als
een fysieke handeling zien, maar als het wezenlijk geraakt worden
door het medeleven van een ander. Jezus ervaart aan den lijve
wat menstruatiepijnen en bloedingen aan krachtverlies kunnen
betekenen. De vrouw ervaart dat het medeleven van een ander
werkelijk helend werkt.

De vrouw valt voor Jezus neer en vertelt hem de waarheid; Jezus
heeft haar genezen. Deze vrouw is niet langer patiént, maar wordt
door Jezus erkend in haar sterke geloof: hij bevestigt dat haar
genezing hierdoor mogelijk is geweest. Jezus gaat hiermee
voorbij aan het gegeven dat een bloedvloeiende vrouw in die tijd
werd gezien als onrein. Het was grensoverschrijdend dat een
vrouw in haar positie de nabijheid van een belangrijke rabbi
opzocht. Dit verhaal laat ons zien hoe Jezus verder kijkt dan
oppervlakkige stigma’s, maar echt de mens ziet. Hij ziet een
gelovige vrouw, die ondanks haar ziekte op pad gaat om haar
situatie te verbeteren. Deze vrouw weet heel goed wat ze nodig
heeft. Beter dan alle artsen en geleerden aan wie ze haar ver-
mogen heeft gespendeerd. Ze blijft niet als een patiént ziek op
bed liggen; ze verstopt zich niet als onreine vrouw. Ze laat zich de
menigte en Jezus zien, horen en voelen dat ze er is. En door Jezus’
mantel aan te raken, onthult ze zichzelf. Jezus kijkt met de ogen
van God en ziet geen patiént maar een gelovige. Hij herstelt haar
status van gestigmatiseerde en opent zo een nieuwe weg: de weg
naar vrede.

Wij mogen een voorbeeld nemen aan deze dappere vrouw.

En gelukkig zien we haar nog op straat. Bijvoorbeeld in Iran en
Afghanistan. Ook daar gingen vrouwen de straat op die gezien,
gehoord en gevoeld willen worden. Ze werpen hun mantels en
kleren af om zich te tonen aan de wereld. Ze willen niet gestigma-
tiseerd worden, klein worden gehouden, verstopt in doeken en
achter gordijnen. Het zijn gelovige vrouwen die de straat op gaan
om uit te dragen waar ze voor staan: dat zij net zo veel meetellen
als mannen. Hun bijdrage is onmisbaar voor een gezonde samen-
leving. Maar de samenleving is ziek en er zijn geen artsen die
haar beter maken. De vrouwen op straat lopen gevaar. Zij moeten
volgens sommigen worden verstopt; zij moeten krachteloos
worden gemaakt. Sommigen betalen hun roep om rechtvaardig-
heid met hun eigen bloed.

Deze krachtige vrouwen hebben geloof en idealen. Ze geloven
in een weg van vrede. Ze zoeken een uitweg in een ziekmakend
en onderdrukkend systeem. Wij staan achter hen en voelen ons
met hen verbonden. In een gelijkwaardige relatie die we als
zusterschap kunnen omschrijven. Of als we het inclusief zeggen:
kameraadschap. ¢

Sanneke Brouwers

Gebeden voor de Vredesweek

Openingsgebed

Waar de mensen dwalen in het donker,
draaije om en zie het nieuwe licht,

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Waar de mensen lijden onder onrecht,

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, daar het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt,
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag. ¢

t. Robert Willis, v. Coen Wessel

Dit openingsgebed kan ook gezongen worden;
zie daarvoor Liedboek 286.

Litanie voor vrede

en verzoening

Laten we bidden,

want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de
nabijheid van God.

Heer, vergeef het.

De haat die natie van natie scheidt, ras van ras
en bevolkingsgroep van bevolkingsgroep.

Heer, vergeef het.

De begeerte van volken en naties om te
bezitten wat niet van hun is.

Heer, vergeef het.

De hebzucht die mensen uitbuit en de aarde
verwoest.

Heer, vergeef het.

Onze afgunst op het welzijn en geluk van
anderen.

Heer, vergeef het.

Onze onverschilligheid ten opzichte van de
gevangen, de thuisloze en de vluchteling.

Heer, vergeef het.

De lust die de lichamen van mannen, viouwen
en kinderen onteert.

Heer, vergeef het.

De trots die leidt tot vertrouwen op onszelf en
niet op U, o God.

Heer, vergeef het.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef
elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Amen.

Deze Litanie voor vrede en verzoening, het
zogenaamde Coventry Gebed, is geschreven in
1958 door kanunnik Joseph Poole, verbonden
aan de kathedraal van Coventry, nieuwgebouwd
nadat de oude in WO II was verwoest.

Poole ging bij de tekst uit van zeven hoofdzonden.
De aanhef, ontleend aan Efeziérs 4:32 en de
afsluiting, ontleend aan Romeinen 3:23 zetten
het gebed in een duidelijk kader. ¢

Voorbede

0O God,

onrust omringt ons,

onvrede beheerst de wereld

en de schepping wordt ontkleed.

Maar altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:
plek om te schuilen en uit te huilen,
bron van warmte en nieuwe kracht.

Mogen wij op onze beurt de armen open,
een schuilplaats bieden,

een plek voor tranen,

warmte en voedsel,

aandacht en liefde,

kleding en onderdak.

En waar onze armen tekort zijn,

komen we opnieuw bij U:

Wees aanwezig

waar kleren met bloed zijn doordrenkt,
waar veilige muren kapot zijn geschoten,
waar het leven onder puin verstikt.

Zo bidden wij:
wijs ons de weg naar uw rijk.

Eeuwige en Ene,

altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:

veilige plek en ruimte voor rust,
koesterende warmte en nieuw vertrouwen.
Mogen wij op onze beurt met open armen
staan,

veiligheid bieden,

een plaats van vrede

om nieuwe energie op te doen

en het leven weer aan te kunnen gaan.

En waar onze armen tekort zijn,
komen we opnieuw bij U:

Wees aanwezig

waar onrecht heerst,

waar onmacht alle goeds tegenhoudt
en onvermogen grenzeloos is.

Zo bidden wij:
wijs ons de weg naar uw rijk.

Eeuwige en Ene,

altijd zijn uw vleugels wijd gespreid:

om op te vangen wie valt,

om een teken van leven te brengen waar alles
onderging,

om het groen van vrede te brengen en van alle
kleuren van de aarde.

Mogen wij op onze beurt daar gaan waar we
nodig zijn,

ondersteunen en dragen,

helen en bekleden,

zaaien en begieten.

Mogen wij onze mond openen
en stem geven aan wie niet wordt gehoord.

Mogen wij onze mond openen

om te spreken voor rechtelozen

en op te komen voor allen van wie de mond is
gesnoerd.

Mogen wij onze stem verheffen

vanwege de uitbuiting van de aarde,
vanwege misbruik van mensen en macht,
vanwege eigenwaan en oogkleppen.

Mogen wij onze stem verheffen
om door te dringen in verdoofde oren.

Zo bidden wij:
wijs ons de weg naar uw rijk.

Eeuwige en Ene,
altijd zijn uw vleugels wijd gespreid.

Mag het voor ons een wegwijzer zijn,
die ons brengt op de weg naar uw rijk -
uw wereld van vrede en gerechtigheid.

t. Anje de Heer ¢

Zegenbede

Over onze harten, handen en huizen,
de zegen van God.

Over stad en land en wereld,

de vrede van God.

In ons denken, doen en laten,

de liefde van God

Zo zegene u/ons de Eeuwige en Barmhartige,
tot eer van zijn naam,

tot heling van heel zijn wereld.

Amen

t. Anje de Heer (geinspireerd door Zegenbede 5,
Dienstboek p. 1002) ¢

PAX Vieren. Vredesweek 2023
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Sanneke Brouwers en Manon Voerman

Ter inspiratie voor vieringen voor
zowel jongeren als ieder die dichter
bij elkaar wilt komen middels een
dienst die cultuur en religie bij
elkaar brengt.

Openingslied
For the beauty of the Earth
(tekst: Folliot S. Pierpoint, bewerking: John Rutter)

Openingsgebed

God onze Schepper,

Help ons vanavond

open te staan voor elkaar,

zonder maskers of mantels

om ons achter te verstoppen,

zonder beschermlagen;
ontwapenend.

Omdat we elkaar mogen vertrouwen.

Dan zijn we naakt,

maar hebben het niet koud

en we schamen ons niet,

want we zijn gelijk

Precies zoals U ons heeft geschapen.

Help ons naar elkaar te kijken met Uw ogen. Amen ¢

Lezing
1 Samuel 18, 1-5

Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen
sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor
hem op. 2 Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet
meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. 3 En Jonatan, die David
zo liefhad als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem: 4 hij
deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn
uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. ¢
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Gedicht
Ik bestherm mij
tegen weer en wind. *

-
Muren opgebouwd, want ergens voel ik nog de pijn .

van mijn innerlijke kind

Jij beschermt jou,

een stevige leren mantel
opgebouwd uit oude zeren.
En juist zo blijven we koud.

Onze spieren gespannen,
de geur van gevaar.

Wat als

jij mij kwetsbaar ziet?

Wat als het spel van verstoppen

ruimte maakt voor een breder gewaarzijn.

We onze ogen openen en door de scheuren heen
een glimp opvangen van elkaars menszijn.

Dan kunnen we leren onze beschermlagen
binnenstebuiten te keren

en elkaar toedekken met de warme mantel der liefde
Ik bescherm mij

en jou tegelijk.

En ik voel dat het onderscheid

langzaam verdwijnt.

Voorbij goed en fout.
Voorbij vijand en vriend.
Juist in onze kwetsbaarheid
kunnen wij elkaar zien. ¢

Gedicht door Chris Cave, voor PAX
Instagram: @chriscavemusic

Scan de QR-code
voor meer informatie

Verhgal 2

* De piéuwe kleren van de keizer

* “En zo liep de keizer in de optocht onder het prachtige baldakijn
en alle mensen op straat en voor de ramen zeiden: "Ach heer,
wat zijn de nieuwe kleren van de keizer weergaloos, wat een
prachtige sleep heeft hij aan zijn mantel! Het zit als gegoten!"
Niemand wilde laten merken dat hij niets zag, want dan deugde
hij immers niet voor zijn ambt of was hij heel dom. Nog nooit
hadden de kleren van de keizer zo'n succes gehad.

"Maar hij heeft niets aan!" zei een klein kind.

"Ach heer, de waarheid moet je uit een kindermond horen," zei
de vader en fluisterde tegen de ander wat het kind zei. ¢

Zie hier voor het volledige verhaal:

De nieuwe kleren van de keizer (andersenstories.com)

Scan de QR-code
voor meer informatie

Slotgebed

God van vrede,

In deze wereld waar geweld heerst,

bidden we om vrede.

Geef moed aan hen die de wapens durven afleggen.
Bescherm hen die zich niet kunnen of willen verweren.
Breng vertrouwen tussen mensen

dat zij elkaar kunnen liefhebben.

Ontwapen onze militairen

waar ook ter wereld.

Jongens als David en Jonathan;

Dat zij geen vijanden worden gemaakt,
maar vriendschap kunnen sluiten.
Elkaar uitnodigen in hun huis. Amen. ¢

Slotzegen
Beschermende God,

wij vragen om Uw zegen
op onze weg, zoekend naar vrede.

Wees een mantel van liefde

voor hen die zich hullen in agressie.

Wees een mantel van liefde

voor hen die worden blootgesteld aan geweld.
Koester hen die op de vlucht zijn voor oorlog.

Onthul hen die worden gedwongen zich te bedekken
of verstoppen.

Wees een beschermende mantel

voor ons allemaal.

Niet een mantel die verhult,

maar een mantel van liefde.

Die wij afleggen om vriendschap te sluiten.
Zoals Jonathan wanneer hij zich ontwapent.
Zoals Sint Maarten wanneer hij zijn mantel deelt.

Zodat wij kunnen thuiskomen bij elkaar
in Uw huis van liefde. Amen. ¢

Slotlied

Mantel der liefde - Frank Boeijen
“Bedek me, bedek me

Met jouw mantel der liefde
Bedek me, bedek me

Met jouw mantel der liefde

Een mantel die niemand heeft
Alleen jij en ik hou het geheim

Maria Magdalena was mijn voeten
Laat mij vergeten

Hoe ik hier kwam

Dat is niet van belang” ¢

Scan de QR-code
voor meer informatie
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Liedsuggesties voor vieringen tijdens de Vredesweek
Een kapstok vol mantels:

De mantel van Jozef
‘Hij wandelt in zijn koningsjas’ (Liedboek 166a).
De hele geschiedenis van Jozef zoals verteld in Genesis 37-45 in
liedvorm (tekst: Karel Deurloo, muziek: Jetty Podt). Zijn kleurige
bovenkleed (Gen. 37,3) is het beeld van Jozefs koningsdromen
(Gen. 37,5-11) en de verdere geschiedenis waarin hij eerst slaaf
en vervolgens koning wordt gemaakt. Zie ook: 166a - Hij wandelt
in zijn koningsjas - Liedboek Compendium.

De mantel van Jezus
‘Hem even aan te mogen raken’ (Liedboek 855).
Michel van der Plas borduurt in dit lied voort op de geschiedenis
van de vrouw die Jezus’ mantel aanraakte en werd genezen.
Ook ik, wij, verlang(en) ernaar om geheeld te worden: ‘Hem even
aan te mogen raken...’ Zie ook: 855 - Hem even aan te mogen
raken - Liedboek Compendium.

De mandel van Vrede:

‘Op een stem van ver gehoord’ (Zangen van Zoeken en Zien 1).
Een lied over het leven als reis (de titel is Reislied): ‘Gaan wij onze
wondere wegen door de wereld, door de tijd, om elkaar tot
levenszegen zo nabij als God te zijn'. Zie ook: Op een stem van
ver gehoord - Kerkliedwiki. ‘Wij die met eigen ogen’ (Gezangen
voor liturgie 553): Huub Oosterhuis schreef dit Lied tegen de
Derde Wereldoorlog ten tijde van de Koude Oorlog. Het is
opnieuw actueel... Zie ook: Wij die met eigen ogen - Kerkliedwiki.

De profetenmantel
‘Gestuurd op wegen ongedacht’ (Liedboek 831).
Als je een profetenmantel omgeslagen krijgt, dan wordt het leven
er niet gemakkelijker op. De Bijbelse profeet Jeremia - die van het
jeremiéren - wist daar alles van. Gestuurd op wegen ongedacht en
met die mantel om zijn schouders, werd hij een ‘eenzaam vechter
in de nacht’. Maar ook: ‘mijn leven spreekt alleen van Hem'.
Zie ook: 831 - Gestuurd op wegen ongedacht -
Liedboek Compendium.

De mantel van bevrijding
‘God zij nabij, als de tijd van crisis komt’ (Psalmen Ander 20a):
Een lied bij psalm 20, geschreven na de Praagse lente en de
daaropvolgende inval van de Sovjets in Tsjecho-Slowakije.
Een anti-oorlogspsalm en opnieuw actueel. De melodie is
geschreven door de Tsjech Zdenek Cep. Zie ook: 20a - God zij
nabij., als de tijd van crisis komt - Liedboek Compendium.
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De beschermende mantel
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (Liedboek 221):
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij
heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht...’
Zie ook: 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht -
Liedboek Compendium.

De mantel van Maria
"Maria, wees gegroet” (De weg die je goeddoet 222):
Maria werd en wordt nog steeds afgebeeld als de mantelmadonna.
Ze houdt haar mantel open en mensen zoeken daar beschutting.
Uit het refrein van dit lied: ‘Beschut ons en omgeef ons met de
mantel van uw liefde’. Zie ook: Lied 222 (andriesgovaart.nl).

De mantel van barmhartigheid:
‘Nog gaat Martinus hoog te paard’ (De weg die je goeddoet 231)
Sint Maarten - Martinus van Tours - deelde zijn soldatenmantel
met een bedelaar. ‘s Nachts komt Jezus hem in een droom als
bedelaar tegemoet, gekleed in die mantel.
Zie ook: Lied 231 (andriesgovaart.nl).

De mantel van de mantelzorger
‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (Liedboek 973)
Ben je alleen mantelzorger als je dat maatschappelijk gezien
bent? Of is het de bedoeling dat iedereen op eigen wijze mantel-
zorg biedt? ‘Om er voor elkaar te zijn, uw oog en oor, te zien wie
niet gezien wordt, niet gehoord...’ Zie: 973 - Om voor elkaar te zijn

uw 00g en oor - Liedboek Compendium.

De groene mantel:
‘God, stralend mooi, de mantel van een vorst’ (Psalmen
Anders 104c): een lied over de schepping, vol natuurbeelden en
heel zintuiglijk. Geschreven door Roel Bosch en met een melodie
van John Bell. Zie ook:_104c - God, stralend mooi, de mantel van
een vorst - Liedboek Compendium.

Huis zonder raam of deur
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wie hoort de klacht, wie doet recht?

liefde ommantelt ons,
aarde behouden huis;
jij woont hier, jij bent de bron.

Afgunst die mensen knecht,
vloedgolf van leugenpraat.
Waar woord dat het niet redt,
einde dat zich raden laat.
Wapenveld, maart 2023

t. Andries Govaart, m. Trond Kverno
(‘Stem die de stenen breekt’;

'zie ook Liedboek 918)

Als de amandel bloeit —

teer kleurt het lentelicht —

dan wordt de dood geboeid,
vrede omhelst weer het recht.
Vreemde en vriend vertrouwd,
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In gesprek met ...

‘Mantel. Welke gedachten komen bij jou op als je dat woord hoort? Voor mij is de mantel
onlosmakelijk verbonden met mijn studententijd. Als student kunstgeschiedenis maakte
ik kennis met het beeld van de Mantelmadonna en dat ben ik nooit vergeten. Nog altijd
ontroert het mij: de gelovigen die bescherming zoeken en wegkruipen onder de mantel
van Maria die - als belangrijkste persoon in het tafereel - hoog boven hen uit torent.

‘Mantel’. Welke gedachten komen bij jou op als je dat woord
hoort? Voor mij is de mantel onlosmakelijk verbonden met mijn
studententijd. Als student kunstgeschiedenis maakte ik kennis met
het beeld van de Mantelmadonna en dat ben ik nooit vergeten.
Nog altijd ontroert het mij: de gelovigen die bescherming zoeken
en wegkruipen onder de mantel van Maria die - als belangrijkste
persoon in het tafereel - hoog boven hen uit torent. Een ander
bekend beeld uit mijn studententijd is dat van Sint Maarten, die
zijn mantel deelt met iemand die er geen heeft. Het is te zien in
het timpaan van één van de toegangspoorten naar het hofje naast
de Utrechtse Domkerk. Sint Maarten die, gezeten op zijn paard,
over zijn schouder kijkt en de ander ziet. Als blijkt dat die ander
hulpbehoevend is, deelt hij met zijn zwaard zijn mantel in tweeén.
Wat zat ik altijd graag in dat hofje met mijn studieboeken.

Sint Maarten is beschermheilige van de stad.

In de Bijbel wordt vaak geschreven over de mantel. Eén van
de bekendste verhalen is waarschijnlijk dat van Jozef. In het
Bijbelboek Genesis (Gen. 37:3) lezen we over ‘een prachtig
bovenkleed in allerlei kleuren’ die hij van zijn vader Jakob krijgt.
De mantel bepaalt de identiteit van Jozef en staat symbool voor
Jozefs leiderschap. Zijn broers worden jaloers, gooien hem in een
put en verkopen hem aan kooplieden die Jozef meenemen naar
Egypte. De broers dompelen de mantel van Jozef in het bloed van
een bokje en geven dat aan hun vader, die gelooft dat Jozef
verscheurd is door een wild dier. Jozef krijgt uiteindelijk een
leidinggevende positie aan het Egyptische hof, maar opnieuw
wordt de mantel van hem afgerukt; nu door de vrouw van zijn baas
Potifar (Gen. 39:12). Opnieuw volgt voor Jozef gevangenschap.
Het verhaal van Jozef is een sprekend voorbeeld van hoe vaak
in de Bijbel wordt gesproken over kleding als symbool voor een
verandering in levensloop.

Een ander beeld van de mantel vinden we in Exodus

(Ex. 22:25-26), waar staat: ‘Als je iemands mantel als onderpand
neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, want
hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet
hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen?’

Een mantel wordt ook gebruikt als deken om het lichaam te
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beschermen en dus veel meer dan alleen een kledingstuk.
Onder de mantel vind je beschutting en bescherming, zoals we
eerder zagen bij de Mantelmadonna (wat overigens wel een heel
mooi, maar niet een Bijbels beeld is!). In Lucas 3:11 lezen we
over Johannes die tegen de mensen zegt: ‘Wie twee stel onder-
kleren heeft, moet delen met wie er geen heeft’. Het gaat hier niet
over een mantel, maar over een onderkleed; desalniettemin is
de boodschap van delen duidelijk. Het herinnert aan Sint Maarten
in het hofje van de Domkerk die zijn mantel doormidden snijdt
en deelt.

De behoefte aan een mantel, een beschut plekje, kan groot zijn
voor mensen in onze maatschappij, die wordt gekenmerkt door
individualisme en consumentisme. We kopen steeds meer spullen;
we verbouwen - geinspireerd door tv-programma’s - met regelmaat
ons huis; we willen graag de nieuwste technologische snufjes op
onze mobiele devices; we worden door wekelijks wisselende
modecollecties verleid tot nieuwe aankopen (wist je dat kleding
na olie de meest vervuilende industrie is?); we eten te veel en te
veel dierlijke eiwitten (de helft van het aantal volwassenen in ons
land heeft overgewicht, waarvan 14% met obesitas); we reizen
vaker en verder en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het wrange
is dat deze onrust ons weinig voldoening geeft. We zitten in een
tredmolen die steeds sneller lijkt te gaan, gedreven door geluks-
momentjes van korte termijn, maar die op langere termijn ten
koste gaat van onszelf. En dat niet alleen, maar onze grenze-
loosheid gaat ook ten koste van de aarde, die zucht onder klimaat-
verandering, milieuvervuiling en verlies van soortenrijkdom.
Deze leiden op hun beurt tot sociale onrust, conflicten en oorlog.
Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp waar-
schuwt dat klimaatverandering onlosmakelijk verbonden is met
de veiligheid in de wereld. Het aantal vluchtelingen wereldwijd
groeide vorig jaar voor het eerst tot meer dan 100 miljoen en die
toename kwam volledig voor rekening van klimaatvluchtelingen.
Onze grenzeloosheid hier leidt tot 'grondeloosheid' elders in
de wereld.

Van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter ken ik het woord
‘baarmoederlijkheid’. Meer nog dan het beeld van de mantel,
verbeeldt baarmoederlijkheid voor mij de behoefte aan een
beschutte plek, een plek waar je veilig bent. Grenzeloze consum-
ptie, die leidt tot zoveel onrecht, kan en zal nooit het antwoord zijn
op dat diep menselijke verlangen. Hoe dan wel? Volgens De
Wachter gaat het 66k om medemenselijkheid, om elkaar aanraken,
elkaar vastpakken zelfs. In een tijd dat me too het nieuws vaak
domineert, lijken dit riskante uitspraken. Maar volgens mij raakt hij
wel de kern, namelijk dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn
om elkaar te troosten, te bemoedigen, beschutting te bieden.
‘Mag ik dan bij jou’ zingt Claudia de Breij. Wie mag er onder jouw
mantel schuilen? Met wie wil jij je mantel delen? Waar vind jij
geborgenheid? Is de kerk een plek waar mensen kunnen schuilen?
En denken we bij een zorgzame mantel ook aan mensen elders
in de wereld, die als eerste de gevolgen merken van klimaat-

is getrouwd en moeder van
een dochter. Geboren in 1971, woont in
Veenendaal. Carla Dik zat van 2012 tot 2021
in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie.
Carla Dik is nu projectleider GroeneKerken,
een project van Kerk in Actie en Maatschappij
van Welstand. Daarnaast studeert zij
(deeltijd) theologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit in Leuven.

verandering, of die voor een hongerloontje en in erbarmelijke
omstandigheden moeten werken voor onze consumptie-
gedreven maatschappij?

Niet alleen mensen dragen een mantel, maar ook God zelf.

‘Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken.
Ik zwoer je trouw, |k sloot een verbond met je - spreekt God, de
HEER - en je werd de mijne’ (Ezechiél 16:8). Hoe liefdevol en
zorgzaam! Over de mantel van God lezen we ook in Psalm 104,
waar staat dat Hij met ‘glans en glorie’ is bekleed en gehuld is ‘in
een mantel van licht’ (Ps. 104:1-2). De profeet Hosea drukt ons op
het hart dat wij de Heer zullen kennen zoals de schepping die ons
omringt: ‘Even zeker als de dageraad zal Hij komen, Hij komt naar
ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt’

(Hos. 6:3). In de natuur kunnen we Gods aanwezigheid ervaren.
Onlangs was ik op pad met de Forest Church, een initiatief van de
groene NGK kerk in Houten. Eens per maand trekt een groep de
natuur in om zich te verbinden met God, met elkaar en met Zijn
schepping. Na een gezamenlijke opening gaan ze in kleine groepjes
op pad, om af en toe stil te staan bij vragen als ‘wat hoor ik, wat zie
ik, wat voel ik’, waarna ze dat met elkaar delen. Tijdens de
‘buitendienst’ vinden ze dingen die ze niet altijd in de kerk vinden:
verbinding, schoonheid, ontmoeting, delen. En God. Al aan het
begin van de Bijbel lezen we hoe de geest van God over het water
zweeft. Maken we God niet heel klein als we Hem in het hokje van
de kerk stoppen? De natuur kan zijn als een beschermende mantel
van God die ons omringt. Tenminste één keer per week ga ik hard-
lopen op ‘mijn’ Amerongse berg. Dat verveelt nooit. Ik geniet van de
bomen, het fluiten van vogels, de reeén die soms onverwacht het
pad oversteken. Een knipoog van God en ik weet ‘het is goed’.

(Liedboek 221, couplet 1; tekst: Huub Oosterhuis)
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Preek

Waar er vaak naar het Liedboek wordt
gegrepen om passende teksten en
liederen te vinden voor de diensten,
zijn er ook buiten deze bundel genoeg
woordkunstenaars die stem geven aan de
zorgen, wensen, behoeftes en dromen van
de bewoners van de aarde. Zo zie je maar,
zelfs de grootste "pop” artiesten staan
met beide voeten op de gron

Boudewijn de Groot,
Aarde

Want de Aarde is vaak wat naief
De Mens is onbehouwen

Maar zij blijft vol vertrouwen

De Aarde is te lief

Boudewijn de Groot vertelt het verhaal van

de relatie tussen mens en aarde. Zoals we van
hem gewend zijn; met een goede dosis spot
en aanzet tot reflectie.

Groter dan ik

En het kan anders, ik weet dat het kan

Met geloof en een wil en een wet en een plan
Ik wil een toekomst, en jij wil het ook

Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook

Froukje geeft een stem aan de zorgen van
haar generatie in dit moderne protestlied.
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Marvin Gaye

Mercy mercy me (The ecology)
Hey, mercy, mercy me, oh

Hey, things ain't what they used to be

What about this overcrowded land?

How much more abuse from man can she stand?

'Te maggen hier
altied henkommen'’
Kroep hier mar fijn eben weg
As ‘t weer te gek wordt daor

Een gemoedelijk liedje over zorg voor de
ander en de geborgenheid die we bij onze
geliefden vinden. In ‘t plat. Ken neet moajer.

Jules de Corte,

‘Als je overmorgen oud bent"
Als je overmorgen oud bent

Wie zal je dan moed inspreken

En wie helpt je oversteken

Als het niet alleen meer gaat

Sint Maarten is dope
Gaf ‘n stuk van zijn bling jacka
aan een poor brada

Geef ook jij wat je geven kan:

'n brasa en a bit of hope

Kom in de flow!

Eigentijdse Utrechtse rap over Sint Maarten.
Het blijkt dat zijn boodschap vandaag de dag
nog steeds heel dope is.

Stef Bos,

Lied van Hagar

Geef mij een schuilplaats in jouw stad
Open de poort en laat mij binnen
Open jouw armen

En ik open mijn hart

Als dunne, zachte draden,

tot kleed verfijnd geweven,

Zijn kleine liefdedaden,

die ieder warmte geven.

Voor hen, die aarz’lend vragen
het aan te mogen raken,

wil ik zo'n mantel dragen,

die mensen heel kan maken. (bis)

Want waar dit kleed kan helen,
wil ik het waardig dragen,

met hen mijn mantel delen,

die om ontferming vragen.
Door naakten zo te kleden,
hen waardigheid te geven,

wil ik, waar wordt geleden,
met mededogen leven. (bis)

Ik voel mij sterk gedreven

met kleine liefdedaden

die mantelzorg te geven;

dan weef ik ook die draden. (bis)

Mantel van

liefde

Begeleidende tekst:

Als we de beelden van verwoesting door natuurgeweld of oorlogs-
handelingen op het nieuws zien, roept dit vaak naast een gevoel van
onmacht tegelijkertijd een gevoel van mededogen met de talloze
ontheemden en vluchtelingen op. Hun nood appelleert aan ons gevoel
van verantwoordelijkheid om - waar mogelijk - hulp te lenigen en leed
te verzachten. De samenleving heeft dringend behoefte aan zachte
krachten, aan mensen die vanuit compassie, als vredewerkers, een
warme mantel om de ander heen willen slaan. Hieruit ontstond het
gedicht 'Mantel van liefde’, alsook een compositie. Met de metafoor
van dunne draden, waarmee men een kleed heel fijn kan weven,
wordt de vergelijking getrokken met kleine liefdedaden, die mensen
dagelijks betonen. De draden vormen tezamen als weefsel een
prachtige textuur en zijn ook sterk en krachtig. Ze voelen tegelijkertijd
behaaglijk en warm aan. Zo'n kleed geeft bescherming, biedt warmte
en verleent waardigheid aan eenieder.

Een volgende metafoor in het gedicht is ontleend aan het verhaal over
de vrouw in de menigte, die in nood de achterzijde van Jezus’ kleed
aanraakt om haar bloeden te stoppen. Hij bemerkt dat er kracht van
hem is uitgegaan. Hierbij wordt het perspectief naar onszelf
omgekeerd. We kunnen zelf ook kracht geven, door een mantel van
liefde te dragen en de medemens ’heel’ te willen maken.

De derde metafoor in het gedicht verwijst naar Sint Maarten, die ooit
zijn mantel met een verkleumde bedelaar deelde. Als we zelf onze
mantel delen met hen, die om ontferming vragen, iets van onszelf
geven, kunnen we deze waardig dragen. Het gaat er niet alleen om
- als het derde werk van barmhartigheid - de naakten te kleden, maar
hen ook waardigheid te geven. Daarom is in het laatste kortere vers,
dat de innerlijke gedrevenheid uitdrukt, gekozen voor het liefdevolle
begrip mantelzorg. Deze reikt verder dan louter zorg voor familie of
vrienden. Wie deze van binnenuit eenieder biedt, weeft als het ware
zelf met kleine liefdedaden een prachtig kleed. Dan kan de mantel van
liefde waardig gedragen en gedeeld worden. ¢

R.). Diehle
Voor meer informatie over het gedicht en de compositie zie:
www.apgen.nl
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Voor de jongste generatie

Kinderactiviteiten tijdens de vredesweek

Start
hier

Spel ‘'zo doe je vrede’
Je kunt het spel alleen spelen, maar ook samen met iemand.
Misschien kun je een snoepje als pion gebruiken.

3 Wanneer was je voor het laatst ontevreden? Vertel aan de groep
wat er gebeurde en wat je toen daarmee hebt gedaan.

6 Wanneer was of ben je echt gelukkig? Maak een tekening hiervan.

10 Je hebt ruzie met iemand. Bedenk een oplossing om het weer
goed te maken. Als dit lukt, mag je een plaats vooruit.

12 Je ziet iemand die verdrietig is. Neem de tijd om te bedenken
wat je kunt doen. Eén beurt overslaan.

16 Glimlach naar iemand die je niet kent

18 Wat is vrijheid voor jou? Vertel het aan iemand naast je.

22 Je hebt iemand buitengesloten. Dat is niet zo leuk!
Ga twee plaatsen terug.

26 Liefde en verbondenheid zorgen voor vrede.
Knipoog naar iemand die toevallig naar je kijkt.

31 Zing een lied over vrede of geluk.

33 Je bent aangekomen bij de vredesduif! Super goed gedaan!
Jij kunt voor vrede in je omgeving zorgen!
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In elkaars ogen kijken

Elkaar in de ogen kijken kan angstwekkend en
confronterend zijn, maar als mensen elkaar
minutenlang aankijken ontstaat er vaak iets moois.
Mensen gaan elkaar zien als wat ze zijn, namelijk
‘mensen’. Kijk eerst met elkaar naar het filmpje en Scan de
bespreek wat er met de mensen gebeurt. QR-code

Zet vervolgens twee stoelen tegenover elkaar, laat twee mensen
plaatsnemen op de stoelen en laat hen drie minuten zonder te
praten elkaar in de ogen te kijken.

Samen lezen o v
Het boek ‘Het zaadje van compassie: l ”‘\,Afffg ZAADJE%
Lessen uit het leven en de leer van Zijne T

Heiligheid de Dalai Lama’ is een prachtig
prentenboek met een mooie boodschap:
van compassie en saamhorigheid

wordt de wereld beter.

Vergeven Doe je ogen dicht en prik

met je vinger het aantal zetten dat

je mag doen beginnen

In het leven maakt ieder mens weleens ruzie. Een ruzie kan je
uitpraten en weer goedmaken. Dat is vergeven. Maar soms lukt
het niet om een ruzie uit te praten. Je blijft boos en er is geen
sprake van vergeving. Zolang je boos blijft, houdt de ruzie je
bezighouden en vraagt enorm veel energie. Energie die je ook
kunt gebruiken voor andere dingen. Daarom is het goed om te
vergeven. Ook al heeft de ander hier niet om gevraagd.
Misschien weet de ander er niet eens van. Door te vergeven
sluit je de ruzie af en kan je verder.

Laat het kind iets opschrijven dat ooit door een ander over hem/
haar/hen gezegd is, waar hij/zij/hen zich niet goed over voelde.
Laat het kind daarna uitgummen wat opgeschreven is. Helemaal
uitgummen van het papier zal waarschijnlijk niet lukken, maar het
blad zal wel weer bruikbaar worden om iets nieuws te schrijven
of tekenen. Vergeven werkt eigenlijk net zo. Door te vergeven,
te gummen, ontstaat er ruimte om weer opnieuw te beginnen.

Stellingenspel

Laat een van de jongeren een stelling kiezen en deze luidop
voorlezen. Eventueel kan er meteen naar diens mening gevraagd
worden. Daarna mogen de anderen hun mening geven. Voor of
tegen, akkoord of niet. Ze doen dit ook door duidelijk aan de ene
of andere kant van de ruimte te gaan staan. Laat ook twijfelaars

Slinger van vrede

Maak samen met anderen een slinger van vredesduiven
en zie de slinger van vrede groeien. Knip de onderstaande
duif uit en trek het figuur over op een ander pa pier.

Maak deze duiven aan elkaar vast met een touwtje en

hang de slinger vrolijk op!

toe, die nemen voorlopig geen standpunt in. Geef de verschillende

kampen even de tijd om onderling meningen uit te wisselen.

Daarna begint de discussie. De jongeren mogen tijdens de

discussie van kamp wisselen.

Bruikbare stellingen:

* |k discrimineer weleens onbewust.

» Je kunt ieder conflict oplossen door een (goed) gesprek.

» Als iemand gepest/buitengesloten wordt, kom ik voor diegene op.

» Leder mens kan bijdragen aan vrede.

* Geweldloos verzet is altijd de beste manier om vrede te bereiken.
(Vervolgstelling: Geweldloos verzet is altijd de beste manier om
vrede te bereiken, 66k als de ander wel geweld gebruikt).

» Het afschaffen van alle soorten wapens is nodig voor het
bereiken van vrede.

Challenges voor vrede

Kies een of meerdere ‘uitdagingen’ uit om vrede in de wereld

te brengen.

1. Maak een foto of filmpje dat de reden symboliseert waarom jij
je in wilt zetten voor vrede. Publiceer je foto of filmpje op social
media en beantwoord de vraag: waarom kies jij voor vrede?

2. Stuur iemand een ‘geheim cadeau’. Schrijf er een mooi anoniem
briefje bij aan de ontvanger. Als je wilt dat het cadeau wordt ge-
opend op een speciale datum, schrijf dat dan aan de buitenkant.

3.Zeg “hallo” of geef een compliment aan tien mensen die je
niet kent! Probeer zo veel mogelijk variatie te vinden in gender,
afkomst en leeftijd.

4. Zaai met bloemenzaadjes het woord VREDE op een plek in
een park die opvalt.

5. Schrijf een gedicht of een verhaal over vrede en publiceer dat
op sociale media.

6. Probeer een hele week lang elke dag iets goeds te doen voor
het milieu. Dit kan bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil,
recyclen, energie besparen of items hergebruiken zijn. ¢

Door Ellen La Brijn
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De naakten kleden

r wordt weleens gezegd dat er twee momenten

zijn waarop Jezus zijn Gods-, mens- en wereld-

beeld toelicht. Dat is bij de Zaligsprekingen, zoals

in de Bergrede ook wordt genoemd, en in de
Werken van Barmhartigheid. In de Bergrede geeft hij zijn
visie op de relatie met jezelf en in de Werken van Barm-
hartigheid op de relatie met de ander. In de achterliggende
jaren zijn de kledinginzamelingen voor gebieden waar
oorlog is of verwoesting door natuurrampen, talrijk. Dat kan,
want er is kleding genoeg. We produceren zelfs meer
kleding dan we aan kunnen. Letterlijk. Toch zal er steeds een
oproep moeten klinken om het te doen gebeuren, denkend
aan Oekraine, Syri€, Turkije. Maar ook...in Nederland?

Op donderdag 28 maart 2019 werd in de Grote Kerk van
Alkmaar een fototentoonstelling geopend met als titel:
‘De Zeven Werken van Barmhartigheid’, waaronder de
naakten kleden. In 1918 werd het oorspronkelijke schilder-
werk van Meester van Alkmaar met deze titel verkocht aan
het Rijksmuseum te Amsterdam om de kosten van reno-
vatie van de Grote Kerk te kunnen betalen. Deze werken
zZijn door fotografe Hellen van Meene verbeeld en daarmee
teruggekeerd op Alkmaarse bodem. De foto’s raken me en
ik vraag mezelf af: wie.is'mijn naaste?

De oorsprong van deze kunstuitingen is te vinden in het
evangelie van Matﬁﬁ&é 35-37 en wordt extra verleven-
digd door het.verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Of het nu een schilderij; éen gedicht of een verhaal is, kunst
biedt ons de mogelijkheld‘om tot een diep besef binnen in
? onszelf e komen. Een lnherent gevoel van barmhartigheid.

| Het helpt om,ons te verbeelden wat er te doen staat in het
Iovellpat St nodlg? :

£y

Wat hebben de Werken'van Barmhartigheid nog voor bete-
kenis in de wereld van‘-Vandaag? Ze komen in de praktijk
niet voort uit diepzinnige overwegingen, maar worden
verrlcht vanwege de: f@hartigheid zelf. Zo gaat de mens
van beschouwenna ken. Eigenlijk gaat het over
nuchter —bijna sober—doen van de goede werken aan
naasten. Jezelf'telkens weer de vraag stellen: wat doe ik?

\-
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Ondanks alle vooruitgang in de wereld, blijft de mens een
kwetsbaar wezen. Er is het nodige stil verdriet te verwerken.
Velen worstelen met hun gezondheid, armoede of
eenzaamheid, en deze zijn ook in de westerse landen nog
lang niet uitgebannen.

Hier is barmhartigheid nodig, liefdevolle hulp in woord en
daad. Zonder dat is er geen menswaardigheid. Het is de
kern van ons moreel handelen, het tegenovergestelde van
het cynisch beschouwen. Ze geeft licht waar het donker is,
maakt lichter waar het leven zwaar is. En het is te doen
door elk mens, jong en oud.

Barmhartigheid betonen vanuit een diep gevoelde
verbondenheid —gelijkwaardigheid— is een eeuwenoude

waarde, die alleen levend blijft door het te doen.

Jan Zwart

/5 jaar PAX Christi

Ontmoeting als rode lijn,

al 75 jaar

Op het PAX-kantoor in Utrecht hangt op een nogal bescheiden plek, bijna een vergeten
hoekje, een foto van de oude stationsrestauratie van Utrecht Centraal. De foto zou een
prominentere plek verdienen in de burelen van PAX, dat in 2007 met de fusie van Pax
Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) ontstond.

aar werd immers vijfenzeventig jaar geleden de

Nederlandse sectie van de internationale Pax Christi-

beweging opgericht. Ik zie het voor me: kopjes koffie op

de grote witte tafel; brede rotanstoelen die krakend
meebewegen met degene die aan het woord is. Het is 1948.
Kort na de Tweede Wereldoorlog, die Europa gereduceerd had
tot één grote ruine. Nu wordt die naoorlogse periode in de
geschiedenisboekjes wel getypeerd als de ‘jaren van de restau-
ratie’. Restauratie was zeker niet wat Pax Christi Nederland voor
ogen stond. De cyclus van geweld moest doorbroken worden -
door middel van verzoening en ontmoeting. Bezinning en gebed
stonden de eerste decennia centraal. Er waren talloze interna-
tionale ontmoetingen en vele duizenden jongeren namen deel
aan de Pax Christi-voettochten.

"In het PAX van nu zit nog steeds de
ambitie en rode lijn van die eerste jaren:
inzet op ontmoeting en dialoog.”

PAX is nu bij uitstek een vredesorganisatie die aan ‘politiek
vredeswerk’ invulling tracht te geven. Die aandacht voor de
politiek groeide in de jaren zestig, en zeker in de samenwerking
met het in 1966 opgerichte IKV, kwamen politieke analyses
en politieke campagnes centraal op de agenda te staan.

De grootste demonstratie ooit in Nederland georganiseerd vond
veertig jaar geleden plaats in Den Haag op 29 oktober 1983,
met ruim een half miljoen deelnemers tegen kernwapens in
Nederland en in Europa.

Anno 2023 is veel van het werk van PAX gericht op conflict-
gebieden. Menselijke waardigheid en bescherming van burgers
staan centraal in de ontwikkeling van plannen om burgers en orga-

nisaties te ondersteunen die in eigen land pleiten voor alternatieven
voor geweld en dictatuur. De belangen van de mens voorop, maar

gericht op verandering van de structuren die ongelijkheid en
geweld voortbrengen. Samen met activisten en slachtoffers van
geweld trachten we ook de onderliggende oorzaken van geweld

helder te maken en werken we aan erkenning en genoegdoening
om oude wonden de kans te geven uiteindelijk toch te helen.

De samenleving is er de afgelopen decennia alleen maar sneller
op geworden, maar we weten dat duurzame vrede een langdurige
inzet vraagt.

Het PAX van nu lijkt voor velen misschien nog maar weinig op
de Pax Christi Nederland in die jaren na de oorlog. Maar in de
menselijke waardigheid, in de oprechte interesse in wat de ander
bezielt (hier bedoeld in de positieve zin, wat hem of haar motiveert
en drijft) en in onze pogingen om gesprekken mogelijk te maken
tussen mensen die fundamenteel anders denken over zaken die
zij van belang achten. Daarin zit nog steeds die ambitie en rode
lijn van die eerste jaren: inzet op ontmoeting en dialoog.

De politieke actie, die kwam erbij. De combinatie maakt ons werk
moeilijk, maar zeker ook boeiend. Dat verhaal van die dwarse
gelovigen, die tijldens en na de oorlog de logica van cyclisch geweld
afzworen en rond ontmoeting een wereldwijde vredesbeweging
startten, dat blijft mijzelf en vele van mijn collega’s inspireren.

Als ik vooruitkijk, weet ik niet hoe de wereld eruit gaat zien.

En zouden, in het hier en nu, degenen die vijfenzeventig jaar
geleden samenkwamen in de stationsrestauratie in Utrecht en
PAX Christi Nederland oprichtten, niet graag met ons meereizen
— naar Irak, Zuid-Sudan, Colombia, Oekraine, en al die andere
plekken waar we nu samen met burgers aan vrede werken?
We kunnen geen ticket aanbieden, de vraag niet stellen, maar ik
denk van wel. ¢

Dion van den Berg

pL75
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Rhapsody for Peace, het levenswerk van Aristakes Jessayan

Hartstochtelijk Armeens
én universeel muzikaal
pleidool voor vrede

Aristakes Jessayan (1953) componeerde
een rockopera voor vrede. Online is de
ouverture te vinden. Een aanrader voor
wie muziek zoekt voor een vredesviering,
waarmee je een brug slaat naar
bezoekers die minder vertrouwd zijn met
kerkmuziek. Achter Rhapsody for Peace
gaat een bijzonder verhaal schuil met een
ulitgesproken boodschap voor vrede.

n 1956 ben ik als kleine peuter vanuit Griekenland met mijn
Armeense familie naar Nederland gekomen. Daar was mijn
familie terechtgekomen omdat ze gevlucht waren voor de
genocide. De vervolging van Armenen begon in 1915.
Mijn grootouders zijn toen vanuit het Armeense deel van het
huidige Turkije gevlucht naar Griekenland. Mijn vader heeft in
Athene mijn moeder leren kennen. Zij was ook Armeense.
De vlucht waarmee wij aankwamen in Nederland was georgani-
seerd door de Wereldraad van Kerken, het Internationale Rode
Kruis en het Nederlands Vluchtelingen Comité. Het idee was om
hier in Nederland Armeense gezinnen - nazaten van de slacht-
offers van Armeense genocide - en bestaan op te laten bouwen.

Hartverwarmende ontvangst van vluchtelingen

De ontvangst was hartverwarmend. De radio deed er zelfs verslag
van en alle notabelen van de organisaties waren er. We kwamen
op Schiphol aan met de andere gezinnen die waren geselecteerd.
Alle Armeense kinderen kregen zelfs een cadeau. Voor mij was er
niets. Wel werd mijn naam omgeroepen. Mijn vader pakte mij op
en liep met mij op zijn arm naar de radiojournalist met de microfoon.
Toen kreeg ik daar een speciaal geschenk met een oranje lint
eromheen. Een paar dagen later was het namelijk Koninginnedag.
Uitgerekend die dag was mijn verjaardag.

Armeense voorgeschiedenis

Ik ben componist en zanger geworden. Ik zing in mijn concerten
ook Armeense liederen en dan moet ik mijn voorgeschiedenis
vertellen. Armenié heeft een lange geschiedenis. Wist je dat
Armenié het eerste land was dat in het jaar 301 het christendom
als officieel geloof had vastgesteld? Dat was nog voor de
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Romeinse keizer Constantijn dat deed. Altijd gaat het over de
Armeense genocide en over oorlog en vrede. Muziek verbindt
mensen, wapens niet. Dat is mijn drijfveer geworden.

Rockopera voor vrede

Mijn grootste werk is rockopera vrede: Rhapsody for peace.
Het script heb ik al klaar en de muziek is af. Rhapsody betekent
samenvoegsel. Een aantal jaar geleden is er een opname
gemaakt onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis. Maar ik zou
graag willen dat deze muziek verder gaat. Dat is mijn droom.
Misschien dat in de Vredesweek deze muziek mensen tijdens
vieringen kan inspireren. Op YouTube vind je de ouverture.

Dit openingsdeel vertelt over de vlucht van duizenden Armeniérs.

Beelden bij de muziek

Ik zie de beelden voor me als ik naar de muziek luister. Bij de
ouverture zie ik gevluchte Armeniérs kijken vanaf de bergen naar
de haven waar schepen wachten die hen redden. Maar je hoort
ook het gevecht en de dreiging in die muziek. In hun laatste
wanhoop proberen duizenden mensen de schepen te bereiken.
Ik denk dan ook aan de recentere beelden van Kabul toen de
Taliban daar weer aan de macht kwamen. De wanhoop op het
vliegveld bij de mensen die weg wilden.

Liefde en vrede

Uiteindelijk gaat het mij om de hoop. In alle talen van de wereld
zingen kinderen aan het einde van de rockopera twee woorden:
liefde en vrede. Duidelijker kan het niet. Mijn muziek is bedoeld als
een les: waar zijn we met z'n allen mee bezig? Mijn persoonlijke
geschiedenis klinkt mee in dit muziekstuk, maar elk conflict kun je
erin terug horen. Ik heb verdriet om de situatie in Nagorno-Karabach
nu. Dat raakt mij en Armenen in Nederland zeer. In Azerbeidzjan
is er zelfs een “museum” met duizenden Armeense helmen.
Dat zijn trofeeén uit de oorlog. Met mijn muziek wil ik een ander
verhaal vertellen. ¢

Tom Mikkers
Scan de QR-code of kijk op YoviTube naar

Ouverture van Rock Opern — Rhapsody for Peace
(by Aristakes Jessayan)

Ingeklemd tussen Perzen, Russen en Turken is het lot van de
Armenen bepaald door oorlog met deze grote buurlanden in
combinatie met vervolgingen in deze landen. Tussen 1915 en
1920 vond de Armeense genocide plaats, waarbij anderhalf
miljoen mensen werden vermoord door de Turken.

De Sovjetregering besloot in 1923 dat Nagorno-Karabach een
autonome provincie van Azerbeidzjan werd. De bevolking was,
en is, overwegend Armeens. In 1988 keerden de Armenen in de
enclave zich tegen Azerbeidzjan en de Sovjetunie. Ze wilden
deel uitmaken van Armenié. Eind jaren tachtig, toen de Sovjetunie
langzaam uit elkaar viel, stemde het regionale parlement van
Nagorno-Karabach voor aansluiting bij Armenié. Azerbeidzjan
probeerde de separatistische beweging te smoren, terwijl
Armenié deze juist steunde.

Nadat beide landen in 1991 onafhankelijk werden, brak er een
oorlog uit tussen Armenié en Azerbeidzjan. In 1994 maakte een

wapenstilstand daar een einde aan, waarbij Nagorno-Karabach
en omliggend gebied onder Armeense controle kwamen.

Nagorno-Karabach hoorde sindsdien officieel bij Azerbeidzjan,
maar werd zelfstandig bestuurd, gesteund door Armenié. In 2020
laaide het conflict weer op, waarbij Azerbeidzjan, gesteund door
Turkije, grote delen van Nagorno-Karabach en de gebieden
eromheen onder controle kreeg. Rusland onderhandelde een
staakt-het-vuren, waarna moeizame onderhandelingen plaats-
vonden tussen Armenié en Azerbeidzjan over de toekomst van
het gebied en de precieze grens tussen Armenié en Azerbeidzjan.

In 2022 blokkeerde Azerbeidzjan de toegang tot het gebied
waardoor het verstoken bleef van medicijnen en voedsel.
PAX heeft diverse vredesinitiatieven in de regio ondersteund,
waaronder een door burgers gedreven vredesproces.
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De mantel(s) van vrede
door de jaren heen

Vredeswerk, dat kan op allerlei manieren. Waar de één met een grote megafoon de straat
op gaat om luid te protesteren, voelt de ander zich meer op zijn gemak om rond de tafel
van vredesonderhandelingen te zitten, of om bruggenbouwer te zijn in conflictgebieden.
Het is allemaal even hard nodig. Ook door de decennia heen heeft vredeswerk er ver-
schillend uit gezien. De kleding in het straatbeeld is natuurlijk veranderd en bepaalde
verschijningen zijn tot icoon geworden. Maar ook de spreekwoordelijke mantels van
vredesactivisten zijn veranderd; waar ze voor staan, welke boodschap ze uitdragen
Dit jaar bestaat PAX 75 jaar, wat we graag aangrijpen als gelegenheid om de uitgebreide
archieven van PAX in te duiken en terug te blikken op de vele mantels die
vredesactivisten zich door de jaren heen hebben aangemeten.

Activist ben je in weer en wind

Laat in september klettert de regen neer op de spandoeken en
paraplu's van de demonstranten. Duizenden mensen hebben zich
begeven naar de Marine Vliegbasis om te demonstreren tegen de
plaatsing van kernwapens in Nederland. Ingepakt in regenjassen,
mutsen en mantels, trotseren ze de gure weersomstandigheden.
Want activist ben je niet alleen met mooi weer. Op dagen als deze
trek je naast de spreekwoordelijke mantel van-devrede, ook de
waterdichte mantel aan.

msterdam, 21 november 1981. Bron: PAX archieven I

In uniform tegen kernwapens

Een heel ander soort mantel is te zien op deze foto van de
antikernwapendemonstratie in Amsterdam. Hoewel dezelfde
boodschap wordt uitgedragen als op de demonstratie drie jaar
eerder. Militairen in uniform zijn naar de demonstratie gekomen
om zich uit te laten over de plaatsing van NAVO-kruisraketten in
Nederland. Waar het militaire tenue normaal gesproken zorgt voor
eenheid en anonimiteit, krijgt het een heel ander soort lading in de
context van een protest: de mantel heeft nu weinig te maken met
het geheel, maar laat enkelen eruit springen.

alkenburg, 30 september 1978. Bron: PAX archieven
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De jas van Mient Jan Faber

Als er één mantel is die met PAX verbonden is, is het de zwarte
stofjas waarin Mient Jan Faber zich hulde op zijn reizen en
bezoeken. Fabers silhouet, dat scherp afsteekt tegen de kille
omgeving, vertelt ons iets over de plekken waar vredeswerk nodig
is en over het domein dat vredesactivisten moeten betreden:
omgevingen die weinig bescherming bieden, en waar het kan
voelen alsof je er alleen voor staat — waar is iedereen als de
wereld in brand staat? Wie beschermt burgers tegen gewapend
conflict? Waar is de mantel die hen toedekt? Op deze verlaten
weg in de bergen van Bosnié liep er in elk geval eentje.

IBosnié, 19909. Bron: PAX archieven

-t

eminist March te Amsterdam, 5 maart 2023,
ron: Cassia Buonadonna

Oranje regenjassen

Als je bij een demonstratie staat en een stel feloranje regenjassen
ziet, is de kans groot dat je PAX hebt gevonden. 75 jaar na de
oprichting van PAX Christi staat PAX, nu dus in oranje tenue,
nog steeds bij vele demonstraties, zoals hier bij de Feminist
March die op 5 maart plaatsvond in Amsterdam. Na 75 jaar is
de strijd voor een vreedzame wereld waarin iedereen een
menswaardig leven kan leiden nog steeds nodig. Tot die tijd
ben ik trots de oranje regenjas aan te trekken. ¢

Manon Voerman
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In gesprek met

Cinta Depondt

Woorden, daden en gedachten over Oekraine.

De oorlog in Oekraine ontwricht al meer dan een jaar de levens van
Oekraiense burgers. Mensen waarvan we vaak niet veel verschillen.
Wat zouden we doen en willen in hun plaats? Wat zouden we
verlangen van de internationale gemeenschap en andere burgers?
Het Oekraine team van PAX biedt inzicht in wat er speelt en wat we
vanuit Nederland kunnen doen. In het kader van (on)geborgenheid,
(on)veiligheid en ontheemding volgen er drie vragen aan ons
Oekraine team:

Wat kunnen wij als ‘gewone' burgers doen binnen
Nederland om Oekrainers te helpen?

De leus van veel Oekrainers sinds de invasie vorig jaar is: “doe wat je
kunt, daar waar je bent, met wat je hebt”. Die leus is natuurlijk niet
alleen van toepassing op Oekrainers, maar op betrokken burgers
wereldwijd die het onrecht van deze oorlog willen bestrijden; iets
tegenover het geweld willen stellen en de slachtoffers willen steunen.

Ook waar wij zijn en met wat wij hebben, kunnen we veel doen.
De gesneuvelden, de ontheemden en zij die strijden voor hun
vrijheid gedenken in gebed, is iets wat we kunnen doen. De vragen,
de dilemma’s en het ongemak dat deze oorlog oproept delen en
bespreken is iets anders. In contact blijven met ons eigen gevoel:
het is normaal om angst te hebben, maar het moet niet de drijfveer
van ons handelen worden. Er is moed voor nodig om moreel scherp
te blijven. Ons bewust(er) zijn van het privilege om hier in vrede
te leven, ver bij het front vandaan en blijven luisteren naar de niet
gehoorde verhalen van hen die ervandaan komen of er nu nog zijn:
Zij bevatten beter wat daar gaande is en wij kunnen van hen leren.
Wat we ook kunnen doen, is ons (blijven) uitspreken tegen het
onrecht en de gruwelijkheden van deze oorlog. Betrokkenheid kan
ook vorm krijgen in actie: het steunen van Oekraiense initiatieven
(hier of in Oekraine) met geld, goederen of onze handen, contact
leggen met Oekrainers, noodhulp inzamelen, zorgen voor
vluchtelingen die hier terecht zijn gekomen.

N T N
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Meer lezen over het werk van PAX in Oekraine?
Kijk op onze website: https://paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/

landen-en-regios/europa/oekraine

Welke hulp of ondersteuning wordt er (ook vanuit PAX)
geboden op Oekraiens grondgebied?

Er wordt van verschillende kanten veel hulp geboden in Oekraine.
Die hulp is ook hard nodig en dat zal voorlopig nog zo blijven. Op het
niveau van overheden van allerlei landen — en dat gaat niet alleen
om wapens en trainingen voor militairen, maar ook om budgettaire
steun en hulp bij hervormingen — maar ook door een breed scala
aan maatschappelijke organisaties. Daar is humanitaire hulp
aanwezig, die hard nodig is op de plekken (zoals bijvoorbeeld

de stad Dnipro) waar nog steeds vluchtelingen aankomen, of in
gebieden die net bevrijd zijn, maar die daarna ook weer snel
moet worden afgebouwd zodat mensen niet afhankelijk worden
en de lokale economie weer op gang kan komen. Er is hulp bij de
wederopbouw, hulp bij het documenteren van oorlogsmisdaden,
trainingen en uitwisselingen.

Vanuit PAX ondersteunen we mensen in Oekraine ook op ver-
schillende manieren. Met het geld van Giro555 stellen we getrainde
‘Peace Engineers’ in staat om mensen te helpen om te gaan met
alle spanningen en veranderingen, waaronder in afgelegen dorpen
die bezet geweest zijn of op plekken die veel viuchtelingen opvangen.
Daarnaast werken we samen met lokale partners om in kaart te
brengen welke schade de gevechten veroorzaken aan het milieu,
maar ook aan religieuze gemeenschappen en gebouwen.

Deze PAX Vieren spreekt over 'mantels": een mantel biedt
geborgenheid, veiligheid en is alom een symbool van zorg.
Waar vinden Oekrainers ter plekke die geborgenheid in
deze destructieve tijd? Hoe komen Oekrainers de dag door?
In Oekraine is de oorlog aan de ene kant alomtegenwoordig; aan de
andere kant gaat het leven in grote delen van het land gewoon door.
Sterker nog, voor veel Oekrainers is ‘gewoon doorgaan’, hard
werken, voor de kinderen zorgen, naar een concert gaan én op hun
eigen manier hun landgenoten aan het front ondersteunen een
manier om te laten zien dat zij zich niet klein laten krijgen en hun
bijdrage te leveren aan wat voor hen belangrijk is: in vrijheid hun
eigen leven en cultuur vorm kunnen geven. Strijdbaarheid en
veerkracht. Indrukwekkend is ook de respectvolle manier waarop
wordt omgegaan met militairen, die je overal kunt tegenkomen.
Mensen zijn zich er scherp van bewust dat zij hun relatief gewone
leven alleen kunnen leiden omdat anderen de zware taak op zich
hebben genomen om het land te verdedigen tegen deze brute inval.

Tegelijkertijd zijn mensen moe. Fysiek moe van de inspanningen,
de spanning, de nachten die soms worden onderbroken door lucht-
alarm of slecht nieuws, maar ook moreel moe: van verdriet, van
onzekerheid over hun eigen toekomst of die van hun dierbaren, van
weer een overlijdensbericht. Gelukkig zijn er ook veel, en ook steeds
meer, mensen die zien dat ruimte maken voor gevoel, het met elkaar
delen en het een plek geven, belangrijk is en dat ook kunnen doen.
Liefde, zorg en bescherming zijn en blijven zeer nodig. ¢

Cinta Depondt
Projectleider Oekraine

(On)vrede, wat nu?

PAX is ontstaan vanuit de vredesbeweging die direct na de
Tweede Wereldoorlog opkwam in Europa. Al sinds 1948 bouwt
PAX in internationaal verband onvermoeid aan het bouwen en
versterken van vrede. Eerst voornamelijk in Nederland, waar we
de grootste demonstraties uit de geschiedenis organiseerden, en
later ook steeds meer in conflictgebieden in het buitenland zoals
Colombia, Zuid-Soedan en Oekraine. Plekken waar iedere dag
weer duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van geweld, conflict en
het afbrokkelen van de democratie. Maar waar we ook zien wat
het belang is van vredeswerk en wat het actief bouwen aan het
versterken van democratische waarden oplevert.

Toch blijkt steeds meer dat ook in Nederland de democratie onder
druk staat; dat conflict, haat en geweld hier ook dagelijks op de
loer liggen en dat daarmee actief vredeswerk in Nederland weer
harder nodig is dan ooit. Als we de stand van zaken eerlijk op-
maken, zien we dat het systeem piept en kraakt onder structureel
onrecht, dat de verdeling van macht uit balans is en dat het
weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt gestaag afbrokkelt.

We zien bestuurders die ongecontroleerd hun gang kunnen blijven
gaan, een overheid die haar burgers wantrouwt of zelfs als vijand
behandelt en een beleid waarin de belangen van grote bedrijven
voorrang krijgen op die van burgers, de samenleving en de
planeet. Dat baart ons grote zorgen en daar moeten we iets mee.
Want hoe kun je in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en
veiligheid bouwen, als de basis in het land waar we gevestigd zijn
op haar grondvesten staat te schudden?

We moeten dus keihard aan de slag. Na decennialang belangrijk
vredeswerk in buitenlandse conflictgebieden landt ons vredes-
werk weer hier, in Nederland. Om weer schouder aan schouder te
bouwen aan een sterkere, weerbare democratie die daadwerkelijk
oog heeft voor de belangen van burgers en van kwetsbare
mensen in de samenleving, en met een oog dat kritisch kijkt naar
het handelen van bedrijven, overheden en bestuurders.

Wat doe jij in Vredesnaam?

PAX is een organisatie die de stem en kracht van de burgers wil
vergroten. Alleen samen kunnen we werken aan een vreedzame
samenleving. Daarom is het belangrijk om te weten wat er nu
echt ‘leeft’ in Nederland. Ervaren mensen in jouw omgeving
dat de democratie in Nederland onder druk staat? Denk je dat
inwoners van de buurt dichterbij of juist verder van elkaar af
staan? Voel jij je gerepresenteerd in jouw gemeente? Voel je dat
jouw stem ertoe doet?

Dit soort vragen wil PAX bespreken tijdens dialoogavonden die
georganiseerd gaan worden door heel het land, samen met lokale
groepen. PAX zal handvatten bieden (middels context, training en
de nodige ondersteuning) aan ieder die een dialoogsessie wil
organiseren. Bovendien is een dialoogsessie niet alleen bedoeld
om meer te weten over wat Nederlanders bezighoudt, maar ook
om de aanwezigen bewust te maken van de kracht in saamhorig-
heid van burgers en te activeren om te handelen op de gewenste
(daarmee bedoeld: door burgers zelf bepaalde) manier. Want hoe
democratisch is een gemeente, als de inwoners het niet voor
het zeggen hebben? Hoe zetten we de zorgen en belangen van
inwoners hoger op de agenda? Kortom, van wie is de stad

(of dorp)?

Bent u geinteresseerd om een dialoogsessie te organiseren,
of wilt u er meer informatie over krijgen? Mail naar
doemee@paxforpeace.nl. ¢

Florine Keus

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke acties en evene-
menten voor de vredesbeweging in Nederland? Schrijf u dan
in voor de Action Alert via www.acties.paxvoorvrede.nl!

Bij belangrijke actuele zaken, zult u een mail ontvangen met

meer informatie over mogelijke petities, demonstraties en

andere activiteiten.
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Collecte voor vrede

mensen en kerken in actie

Doe mee met de Vredesweek, draag bij met een collecte in uw kerk.

“Ieder jaar organisen wij op Vredeszondag
een oecumenische viering waarin vrede
centraal staat in het licht van het Evang lie.
Als Ambassade heeft de werkgroep daarom
vorig jaar een Stiltekring georganiseerd.
We beraden ons op andere activiteiten om

de aandacht voor vredeswerk te stimuleren.”

HERMAN VOS,
INTERKERKELIJKE WERKGROEP ZEVENHUI-
ZEN-MOERKAPELLE

"We zijn nu nog gezond en hopen nog een
tijdje door te kunnen gaan. We kregen twee
keer de Nobelprijs voor de Vrede. In 1977
als lid van Amnesty en in 2017 voor de
internationale campagne tot afschaffing
van de kernwapens. Van onze steun kan PAX
verzekerd zijn.”

BEA (1944) EN JOGCHUM KOOI (1945),
HILVERSUM, GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT EN
PAX CLUB VAN 100

"PAX doet zinnig werk in bescheidenheid.
Fundamenteel en opbouwend voor de
toekomst. Mensen opleiden hoe met
conflicten om te gaan. En groepen helpen
en ondersteunen. Wij steunen PAX vanuit
ons hart”

EMMANUEL GERRITSEN (1957)

EN VERA LENGLET (1959)

LEERDEN ELKAAR KENNEN BI) DE PAX CHRISTI
VOETTOCHTEN

"Ik ben geboren in 1945 in Hengelo en,
behalve naar grootvader Teunis, ook
vernoemd naar twee Canadese soldaten
die bij hen ingekwartierd waren en beiden
Leonard heetten. Ik sta een beetje in het
teken van vrede. En ik zal altijd voor de
vrede blijven tekenen.”

LEN MUNNIK (1945)
POLITIEK TEKENAAR

'Er gaan nu miljarden naar wapens. Maar er
moet geinvesteerd worden in projecten voor
verbinding en vrede.’

WIM DE JONG (1964)
PREDIKANT

Vredesweek 2023: (on)vrede en nu?

PAX is ervan overtuigd dat iedereen iets voor vrede kan doen.
Daarom organiseert PAX ieder jaar in de derde week van september
de Vredesweek. Met op donderdag 21 september de internationale
dag van de vrede. We delen verhalen van moedige mensen in
oorlogsgebieden, die ondanks alles toch blijven opstaan voor vrede.
Om hun geluid te versterken. Om voor hen te bidden. Maar ook om
in onze eigen omgeving actief bij te dragen aan een inclusieve en
vreedzame samenleving.

PAX terug in Nederland

In de Vredesweek 2023 geven we het woord aan de burgers.

De focus van PAX ligt op het voeren van dialoog, door gesprekken
te voeren in de buurt. Om te horen waar mensen zich zorgen over
maken en om dichter bij elkaar te komen. Praten over hoe we mét
elkaar een betere wereld maken, ook dichtbij huis. Alleen samen
kunnen we stappen maken voor een stabiele democratie, een veilig
land en een vreedzame samenleving.

PAX 75 jaar

In 2023 is het 75 jaar geleden dat Pax Christi is opgericht.

Het jubileum van de Vredesbeweging staat dit jaar centraal in de
Vredesweek. Na al die jaren is het tijd om de balans op te maken:
wat heeft PAX de afgelopen 75 jaar gedaan op het gebied van
vrede, veiligheid en democratie? Wat zijn onze successen en welke
lessen hebben we geleerd? Daarnaast stellen we onszelf de vraag:
waar staan we nu en wat willen we behalen in de komende 75 jaar?
PAX ziet de Vredesweek als een uitgelezen moment om samen
met de Nederlandse bevolking in gesprek te gaan over vrede

en democratie.

Dankzij uw steun boeken we successen

Dankzij mensen zoals u kunnen wij ons werk gericht op vrede,
veiligheid en democratie blijven voortzetten. Van Colombia tot
Oekraine en van Syrié tot Soedan. En we boeken resultaat. Zo werd
na jarenlang campagne voeren het VN-verdrag voor de afschaffing
van kernwapens door honderdtwintig landen aangenomen, boeken
we in Colombia successen rondom de vervolging van mijnbouw-
bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechten-
schendingen en zien we in Nederland steeds minder financiéle
instellingen in kernwapenproducenten investeren. ¢

Bankrekeningnummer
voor donaties:
NLO3 TRIO 0390 5150 00

Steun het werk van PAX door bovenstaande QR-code te scannen
of paxvoorvrede.nl/vredescollecte

Bekijk ons jubileumprogramma en download
de collectefolder op vredesweek.nl



